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905 PEŞİNAT İLE 


Limitli sayıda villa için 
sadece 965 peşinat ödeyerek 


Ormanadalı olma fırsatını kaçırmayın. 
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ORMANADA 


K E R İ Y 


GÜZELLİK 


Sarah Jessica Parker, 
renkli ve zamansız 
stiliyle günümüzün moda 
dünyasının ikonlarından. 
Ünlü yıldızın saçlarında 
yaptığı değişimleri bir 
araya getirdik. 


GÜNDEM 


Elon Musk şimdiye 
kadar yapılmış en güçlü 
roketlerden birinin içerisine 
Tesla Roadster koyarak 
Mars'a gönderdi. 


MODA 


2018 IİlkbaharYaz 
koleksiyonuna özel 
Balenciaga X Crocs 
iş birliği ile tasarlanan 
platform topuk 
ayakkabılar satışa 
çıkmadan tükendi. 


Kutluğ Ataman'ın, “Animated Words” adlı 
video çalışması, Asia Society Hong Kong 
Center'da açılan “LOVE Long: Robert Indiana 
and Asia” adlı sergideki eserler arasında! 


id 
ÜNLÜLER 


Tarkan, müjdeli bir haber verdi. Sosyal medya 
hesabından baba olacağını duyuran Tarkan'ın 
mutluluğu gözlerinden okunuyordu. 


LAMRES 


Özgürlüğün Elli Tonu filminin Paris'te gerçekleşen 
galasında Dakota Johnson Prada elbisesi Jamie 
Dornan, Tod's takımıyla göz alıcı görünüyordu. 
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HOLYWOOD KRALİYET 


1973 yılından beri İsveç Kralı olan XV1. Carl 
Gustaf kızı Prenses Victoria ve torunu Prenses 
Estelle ile birlikte özel bir portre çektirdi. 


facebook.com /AlemDergisi 


iwitter.com /AlemDergisi instagram.com /alemdergisi 


CENNET KOYU 
EVLERİ 


14 Şubat Seugililer Gününüz Kutlu Olsun 


SATIŞ OFİSİ / SALES OFFICE | -9044450 55 
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16 ZEYNEP ve Kerim Çarmıklı çifti 
aralarındaki özel bağı ALEM'e anlattı. 


30 CADDELERDE bu hafta radarımıza 


takılan isimler var. 


40 NEW YORK MODA haftasının öne 


çıkanlarını kaleme aldık. 


ŞA STİLLERİNİ beğendiğimiz isimlere, 
İlkbaharYaz 2018 sezonundan hangi 
tasarımcı ve markaların koleksiyonlarını 
beğendiklerini sorarak yeni sezonun 
perdesini araladık. 


76 PG ART GALLERY, Aliye Simavi'nin 
ilk kişisel sergisine ev sahipliği yapıyor. 
Sanatçı yönünü gün ışığına çıkaran 
Simavi'nin sergi açılışına cemiyetten çok 
sayıda seçkin ismi katıldı. 


80 BÜYÜLEYİCİ İstanbul resimleriyle 
tanınan Devrim Erbil'in sanatı, teknolojiyle 
buluştu. Sanatseverler Erbil'in üç boyutlu 
İstanbul resimlerinin içine dalarak kentin 
güzelliklerini keşfediyor. 


382 CEMİYETİN önemli simalarının katıldığı 
sanat buluşmasına Ahu-Can Has çifti ev 
sahipliği yaptı. Antik çağlarda günlük 
yaşamı yansıtan eserlerden oluşan 
“Toprağın Mirası” sergisi ilgiyle karşılandı. 


84 PİLEVNELİ GALLERY'DE oçılan Refik 
Anadol'un “Eriyen Hatıralar" sergisi, 
insanoğlunun anılar ve bellekle ilişkisini 
son teknolojinin yardımıyla ve beynin 
olanaklarının sınırsızlığına yoğunlaşarak 
ele alıyor. Sanat ve bilimi buluşturan 
sergide cemiyetin tanınmış isimleri bir 
araya geldi. 

90 VENEDİK Kamavalı'nın rüzgarları 
İstanbul'da da esti. Selim-Sevim Uyar 
çiftinin Çırağan Sarayı'nda verdiği yemek 
davetinde İtalyan şef özel sunum yaptı. 

GA CIPRIANI Vali Sireet'te bu yıl 20. si 
gerçekleşen amfAR New York Gala'ya 


beyazperdenin ünlü yıldızları ve 
podyumların gözde modelleri katıldı. 


102 BEGUM KHAN markasının yaratıcısı 
ile hayatına renk katan lüksleri üzerine 
konuştuk. 


z “ 108 FRONT ROW'UN yeni yüzleri ile 


tanışmaya ne dersiniz? 


.......... 
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La Dolce Vita 3.0 


Advanced Yachüng Experience 


GRANDE 27 METRİ  Carbon-Tech 


Exterior Design . Stefano Righini 
Interior Design - Achille Salvagni Architetti 
KARINA MARINE GROUP 


Ataköy Marina Park Residence 1. Kat No:104 İstanbul Tel: 0212 560 4004 
info©karina.com.tr - www.karina.com.tr 


A brand of AZIMUTİBENETTİ Group 


azimutyachts.com.tr 
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MERGİM markasının yaratıcılarından 
Lal Ersu'nun güncel ve vintage olanı 
kusursuz şekilde harmanladığı ilham 
verici stilinin izlerini evinde sürdük. 


SANAT tarihinin unutulmaz isimlerine 
ilham veren efsane aşıklar bir kitapta 
bir araya geldi. Agata Toromanoff'un 
kaleme aldığı “Sanat Tarihinde 
Aşıklar”da farklı dönemlerden ve 
dünyanın farklı noktalarından çiftleri 
ölümsüzleştiren tablolar, heykeller ve 
otoğraflar yer alıyor. 


KİŞİSEL ve mimari Renk Şifresi 
Danışmanı Zeynep Tarhan Muslu'dan 
cemiyetin ünlü isimlerinin favori renkteki 
kıyafetlerini yorumlamasını istedik. 


GREGORIO RUGGERİ ve Craig 
Longhurst tarafından kurulan Salon 
Ruggeri, Manhattan'ın en iyi saç 
salonu olarak biliniyor. Geçtiğimiz 
hafta Türkiye'ye gelen ikiliyle saç 
irendleri üzerine sohbet ettik. 


PALOMA PICASSO, Andy Warhol, 
Gianni Versace, Salvador Dali, Tom 
Ford ve birçok başka ismin daha 
önce görmediğiniz portreleri, Helmut 
Newton Naked with a Fur Coat 
sergisiyle huzurlarınızda... 


142 ÜNLÜ ressam Pablo Picasso ve 
aktör Antonio Banderas'ın doğum yeri 
olan Mâlaga tarihi yerlerinin, sanat 
merkezlerinin, hareketli caddelerinin 
ve lezzetlerinin yanı sıra yılın 300 
günü güneşli olmasıyla da bir çekim 
merkezi. 


VENEDİK KARNAVALI boyunca 
146 y 


tarihi kostümler ve maskelerin ardında 
farklı bir gün yaşanırken; San Marco 
Meydanı'nda En Güzel Kostüm 
ve En Güzel Maske yarışmalar 
düzenleniyor. Festivalin finalinde ise 

Büyük Kanal'daki gondol geçidi ve 

Büyük Maskeli Balo görkemli bir bitiş 
heyecanı yaşatıyor. 


154 SORBE markasının yaratıcısı Başak 


Barlas son koleksiyonunun perde 
arkasını anlattı. 
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ATATURK MAHALLESİ, BAHARİYE CADDESİ, 
NO:31, KATA, İKİTELLİ, KÜÇÜKÇEKMECE, İSTANBUL 
Tel (212) 449 12 00 Faks (212) 449319 


www.alem.com.tr 


ALEM DERGİSİ'NİN YAYIN SAHİBİ 
T MEDYA YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 


Genel Yayın Yönetmeni 


Gözde YÖRÜKOĞLU 
gozde.yorukoglu&alem.com.ir 


YAZI İŞLERİ DİJİTAL TASARIM 


Yazı İşleri Müdürü Konular ve Dijital Editörü Kreatif Direktör 


Ceylan YENİACUN ŞİMŞEK Elif ÖKSÜZ Tamer TÜREGÜN 
Haber Müdürü Web İçerik Editörü Görsel Yönetmen 
Hasan YÜKSEL Çise GÜNGÖR Volkan ÖZTÜRK 


Moda ve Lüks Editörü Sayfa Tasarımı 


Lara MUTLU Halil Ertunç KESKİN 
Dış Haberler Editörü Sinan KORKMAZ 
Ayça BARUT TANMAN Renk Ayrım 
Kültür / Sanat Editörü ğe 
Petek KIRBOĞA Sorumlu Müdür - 
ea Yayın Sahibi Temsilcisi 
Zülal ÜNALDI Özkan DEMİR 
İstihbarat Şefi 
Ertan DEMİRBİLEK 
Haber Merkezi 
Mustafa SOLAK 
Zafer TEKTAŞ 


Sancar Kemal DEMİR 


REKLAM PAZARLAMA 


Tülay MUTLU DÖLEN Reklam Grup Başkanı 
Ferda İSKİTOĞLU Marka Yöneticisi 
Eda YENDİ Reklam Satış Direktörü 
Levent ÇOLAK Reklam Satış Direktörü 
Meltem GÜRSOY Reklam Satış Grup Müdürü 
Erdoğan GENÇ Bölgeler Reklam Satış Grup Koordinatörü 
Erdinç GÜNEL Rezervasyon Müdürü 


rezervasyonGalem.com.tr 


Tel (212) 449 30 50 (4 Hai) - Faks (212) 481 95 50 


BASKI 
Turkuvaz Haberleşme ve Yayıncılık A.Ş. 
asan Basri Cad. No:4 


Adres Akpınar Mah. H 


Sancaktepe/İSTANBU 


L Tel (216) 585 90 00 


ALEM, Basın Konseyi üyesidir ve basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir. 
Yaygın süreli yayındır. 


ALEM Dergisi'nde yayınlanan bütün yazı, haber, fotoğraf, harita, illüstrasyon ve 
sair konuların her türlü telif hakkı T Medya Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye aittir. 
İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. 


Turkuvaz Dağıtım Pazarlama A.Ş. tarafından dağıtılmaktadır. 


KUSURSUZLUK 
HAYAT BULDU! 


Kusursuzluk ve asaletin 
sembolü Ouasar'da 
hayat başladı... 


I S TAN BUL 


RESIDENCES | OFFICES | SHOPS | HOTEL 


Www.guasaristanbul.com 


08502884000 
VIATRANS 


Aşkla... 


Aşka adanan, sevginin her halini 
göstermekten çok mutlu olduğumuz özel 
bir günde çıkıyor bu sayımız huzurlarınıza, 
Birbirlerine duydukları aşkı hem 
söyleşilerinde hem de fotoğraflarında 
hissedeceğiniz şahane bir çift kapağımıza 
konuk oldu bu hafta: Zeynep - Kerim 
Çarmıklı. Yazı İşleri Müdürümüz Ceylan, 
çekimden çıktığında bu aşktan çok 
etkilenmişti, biz de bu aşkı Sevgililer Günü 
sizlerle olacak sayımıza taşımak istedik. 
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GÖZDE YÖRÜ oĞ U 


gozde.yorukoglu&alem.cof. 
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“Zeynep benim en yakın arkadaşım. Her şeyimi 
paylaştığım tek insan. Bence en önemlisi de bu. Zeynep 
hayatımda olduğu için her gün şükrediyorum.” sözleriyle 
uygularını tüm samimiyetiyle dile getiren Kerim 

armıklı ve “Benim pratik ettiğim şeyler aslında inşallah 
r gün Kerim gibi olurum dediğim şeyler oluyor. Kerim 
eyi, nerede yapacağını çok iyi biliyor.” cümlesiyle eşine 
an aşkını, hayranlığını en derinden hissettiren Zeynep 
armıkliyla güneşli bir pazar sabahı Kerim Çarmıklı'nın 
ilesinin yaşadığı Tarabya'daki evlerinde bir araya 
geldik. Birbirlerine aşık olmanın ötesinde bir ilişki onların 
yaşadığı. Zeynep ve KerimÇarmıklı çifti hem sevgili 

hem de en yakın iki arkadaş olabilmeyi başarabilmiş 
ve en güzeli bunun kolay elde edilebilecek bir şey 
olmadığının çoktan farkına varmış. Çekim boyunca 
yaydıkları pozitif enerji ise cabası 


>ona 


e ene 


Instagram'dan yaptığınız paylaşımlarınızla 
takipçilerinize inanılmaz bir enerji yayıyorsunuz. 
Bunu nasıl başarıyorsunuz? 

Zeynep ÇARMIKLI Öyleyse ne mutlu bana! Çok 
teşekkür ederim. Böyle şeyler duyduğum zaman 

bir yanım sevinçten havalara uçuyor, bir yanım da 
utanıyor. Çoğumuz gibi ben de alışık değilim iltifatlar 
duymaya. Hemen “O sizin enerjiniz” diyesim geliyor. 
Mesela sizinle konuşurken bir sonraki Instagram 
gönderimi bulmuş oldum. Konu, kişinin kendi değerini 
bilmesi. Sanırım fikirler ortaya böyle böyle çıkıyor. 
Referans noktam kendim. Ben ne yaşadıysam, 
yaşıyorsam; nerelerde zorlanıyorsam; neler bana 
ilham veriyorsa; neler beni üzüyor neler beni 
neşelendiriyorsa onlardan bahsediyorum. “Bildiğini 
yaz” derler ya, benimki de o hesap. Hepimizin 
birbirimize benzer yönleri benzemeyenlerden daha 
çok esasında. Hal böyle olduğu için sanırım birçok 
kişiye hitap edebiliyor yazdıklarım. 


Psikoloji okumaya ne zaman, nasıl karar 
verdiniz? 

Z.Ç. 2002 senesinde çok sevdiğim bir dostumu bir trafik 
kazasında kaybettikten sonra ilk defa psikoloğa gittim. 
Gittiğim psikolog, çok karanlık bir yerdeyken ben, 
bana çok güzel yoldaşlık etti. Şimdi durup düşününce 
anlıyorum ki asıl tohumlar daha o zamandan ekildi. 
Daha sonra, yaz okulu için Georgetown Üniversitesi 
gitmiştim. Orada, üniversiteye başladığımda kredisinin 


Kısa bir süre sonra kitabınız çıkıyor. Nasıl 
gidiyor? 

Z.Ç. Kitabım bitti. Yazar koçu olarak hayatıma girip 
artık kahrımı çeken bir arkadaş konumuna gelmiş 
Damla Kellecioğlu ile son rötuşlarımızı da yaptık. 
Samimi söylüyorum bu kitap onun sayesinde bitti. 
Bana kalsa tekrar tekrar başa dönecek, sil baştan 
tüm kitabı yeniden yazacaktım ki yapmadım 

değil. Bu teknik olarak üçüncü kitabım. Her şeyi, 

tüm öğrendiklerimi sığdırmaya çalışıyorum. 

Elbette bu imkansız ama gelin onu bir de içimdeki 
mükemmeliyetçi tarafa anlatın. Kitabımı kısa bir süre 
önce İnkılap Kitabevindeki editörüm Ahmet Bozkurt'a 
teslim etti. Gerçi şimdi yoğun bir süreç beni bekliyormuş 
meğer (gülüyor). Editöryal süreçten kapak tasarımına... 
Ama bu süreçten çok keyif alacağıma dair bir his var 
içimde çünkü İnkılap Kitabevi'ndeki ekip gibi, aynı dili 
konuştuğum insanlarla çalışmak çok zevkli. 


Uzman psikolog olarak yakın arkadaşlarınızla 
bir araya geldiğinizde dönem dönem kendinizi 
terapi niteliğindeki sohbetlerin içinde buluyor 
musunuz? 

Z.Ç. Yakın arkadaşlarımlayken hayır. Benim (hepimiz 
ibi) birçok kimliğim var. Yakın arkadaşlarımla bir 
radayken terapi odasında olduğumdan farklıyım. 
ağ olsun hiçbiri de bana bu misyonu yüklemiyor. Sağ 
sunlar diyorum çünkü bana göre, otantikliği bozan 
e kişiye çok fazla sorumluluk yükleyen bir durum 

zel hayatta terapist kimliğinin boyunduruğu altında 
mak. Bu kimlik, insanın spontane davranmasını 
ngelleyebilir. Arkadaşlarıma da destekleyici, şefkatli, 
nlayışlı, sevgi dolu yaklaşmaya niyet ediyorum 
bette. Ama bunun sebebi psikolog kimliğim değil, 
bu özelliklere değer vermem ve hayatımı bu değerler 
doğrultusunda idame ettirme isteğim. 
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Eşiniz de stresli anlarında sizden destek alır mı? 
Eve psikolog kimliğinizi taşıdığınız oluyor mu? 
Z.Ç. O benden ne kadar destek alıyorsa ben de 
ondan o kadar destek alıyorum. Son zamanlarda 
şunu gözlemliyorum: Ben öz-şefkat pratiği yaptıkça 

ve öz-şefkati gündelik hayatıma entegre etmeye 
başladıkça Kerim de kendine karşı daha anlayışlı ve 
destekleyici olmaya başladı. Çoğu zaman sevdiğimiz 
biri için yapabileceğimiz en yararlı şeylerden birinin 


geçerli olabileceği bir ders almak istedim, seçenekler 
arasında psikoloji dersi de vardı. Kendimi daha da iyi 
anlama arzusuyla psikoloji dersini seçtim. Hâlâ devam 
eden maceram resmi olarak orada başlamış oldu. 


Kitaplar zor zamanlarda birçoğumuzun 

en önemli kurtarıcılarından. Sizin psikoloji 
alanındaki baş ucu kitaplarınız neler? 

Z.Ç. Thich Nhat Hanh'ın yazdığı her kitap kalbime 
hitap ediyor. İyi Hissetme Sanatı isimli kitap da dönüp 
dönüp tekrar okuduklarımdan. Tabii Viktor Frankl'ın 
İnsanın Anlam Arayışı isimli kitabı da bilhassa kendimi 
boşlukta hissettiğim zamanlarda bana çok değerli 
hatırlatmalarda bulunuyor. 


Öz şefkatli farkındalık eğitimi ile ilgili 
paylaşımlarınız da birçok kişi tarafından 
yakından izleniyor. İçeriğini bizimle paylaşır 
mısınız? Bu eğitimi almak isteyenleri neler 
bekliyor? 

Z.Ç. Öz-Şefkatli Farkındalık (Mindful Seli-Compassion), 
kendimize karşı şefkat geliştirmek üzerine tasarlanmış, 
bilimsel araştırmalarla da desteklenmiş bir eğitim. 
psikolog Dr. Kristin Neff ve öğretmenim Psikolog 

Dr. Christopher Germer tarafından 2010 senesinde 
geliştirilmiş. Hayatın zor anlarında, acı çektiğimiz 
zamanlarında kendimize anlayış ve şefkatle 
yaklaşmayı, kendimizi nazikçe motive etmeyi sağlayan 
becerileri öğretiyor. Eğitim sekiz hafta sürüyor ama 
esasında dokuz oturumdan oluşuyor: Altıncı haftada 
beş saat süren bir sessizlik inzivası oluyor. Eğitimde 
öz-şefkat temelli meditasyonlar, didaktik materyaller, 
deneyimsel alıştırmalar, grup tartışmaları ve ev 
alıştırmaları yer alıyor. 
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kendimize şefkatle davranmak olduğunu böylece 
anladım. Çünkü duygular nasıl bulaşıcıysa, davranışlar 
da bulaşıcı. Bilhassa aynı çatı altında yaşarken. 


Güne nasıl başlarsınız? 

Z.Ç. Güne kimi zaman 20-30 dakikalık bir 
meditasyonla, kimi zaman 25 dakikalık mini-yogayla, 
kimi zaman da (eğer evden çalışıyorsam) 25 dakikalık 
sevdiğim bir komedi dizisi izleyerek başlıyorum. 


Babanızla yaptığınız paylaşımlara hayranız. 
Kızlar genelde babalarına düşkündürler. Sizin 
de birbirinize olan düşkünlüğünüz hemen 
hissediliyor. Birlikte neler yapmaktan keyif 
alıyorsunuz? 

Z.Ç. Babama da anneme de çok düşkünüm. Ama 
tabii annem hiçbir zaman fotoğraf çektirmekten 

ya da videoya çekilmekten hoşlanmadığı için 
babamla olan ilişkimiz daha ön planda. Babamla 
eski zamanlardan konuşmak çok keyifli. Yine bununla 
paralel olarak özellikle İkinci Dünya Savaşı ile ilgili 
olan filmleri izlemeyi ikimiz de çok seviyoruz. Esasında 
bir liste sunmak yerine şunu diyebilirim: Babamla 
hemen her şey çok keyifli. Babam, insanın kendine 
“Acaba sıkıldı mı?” ya da “Acaba ben istedim diye mi 
benimle bu filmi izliyor?” gibi sorular sormasına fırsat 
vermez. İnsanı ağır sorulardan, sorgulamalardan, 
düşüncelerden uzak tutar. O kadar dürüst ve o kadar 
nettir ki, “Ben sıkıldım” der mesela sıkıldığı anda. Ya 
da iki seçenek sunulduğunda “Sen bilirsin” demez, 
kendi istediğini rahatlıkla söyler. “Hadi gel seninle 
şuraya gidelim” der, kendi teklif eder, zihnini okumamı 
beklemez. Hayranım babamın kendini bu denli 
kollayışına! 


Çok sakin ve pozitif bir yapınız var. Modunuz 
düştüğünde kendinizi toparlamak için neler 
yaparsınız? 

Z.Ç. Teşekkür ederim (gülüyor). Aslında endişeli 
olabilen ve zaman zaman karamsarlığa kapılan 

bir insanım. İçimde her telden çalan bir koro var 

gibi. Sorunuza gelirsem de... Sanırım artık üzgün 
olduğum zamanlarda deyim yerindeyse “'modumu 
yükseltmek” için eskiye oranla daha az mücadele 
verip çabalıyorum. Daha ziyade dönüp kendime şunu 
soruyorum: “Şu anda neye ihtiyacım var?” Ama bu 
soruyu çok sevdiğim öğretmenim Chris Germer'ın çok 
güzel ifade ettiği gibi “Kendimi iyi hissetmek için değil, 
kendimi kötü hissettiğim için soruyorum.” Ve bu sorunun 
cevabı durumdan duruma hatta andan ana değişiklik 
gösteriyor. Bazen bir bardak nane çayı içmeye, bazen 
yoga yapmaya, bazen uyumaya, bazen dışarı çıkıp 
arkadaşlarımla buluşmaya, bazen sevdiğim bir şiiri 
okumaya, bazen yeni bir diziye başlamaya, bazense 
özgürce ağlamaya ihtiyacım oluyor. Ne olursa olsun 
kendime destek çıkabileceğimi bilmek hakikaten çok 
başka bir duygul 


Kendimizi iyi hissetmek için uygulamamız 
gereken ilk üç şey nedir? 

Z.Ç. İyi hissetmeyi bir his olarak kullanıyorsak, eğer o 
üç şeyi bulan varsa bana da söylesin (gülüyor). Şayet 
iyi hissetmeyi, hayatın acısının da tatlısının da hakkını 
vermek anlamında kullanıyorsak, bize çok değerli 
şeyler öğretebilecek, karşılanmamış ihtiyaçlarımıza 
ışık tutup harekete geçmemizi sağlayabilecek, acımızı 
bastırmaya değil ona yer açmaya öncelik vermek 
anlamında kullanıyorsak o zaman şu üç cümleyi 
söyleyebilirim: “Şu an benim için zor bir an. Acı 
hayatın bir parçası. Böyle zor bir zamandan geçerken 
kendime nasıl destek olabilirim?” İnsan, hayatı bu 
şekilde maksatlı, açık ve yargısız bir farkındalıkla 
yaşadığı, acının hayatın doğal bir parçası ve ortak 
insanlık hissiyatı olduğunun farkına vardığı ve kendine 
anlayışla, nezaketle, şefkatle yaklaştığı zaman, hoşuna 
gitmeyen duygulara karşı verdiği mücadeleyi biraz 
olsun serbest bırakabiliyor. Bu çok önemli çünkü bize 
rahatsızlık veya acı veren duygulara karşı gösterdiğimiz 
direnç halihazırdaki acımıza acı katıyor. Tıpkı 
uyuyamadığımız zamanlarda uykuyla savaşmanın 
bizim uykumuzun daha da kaçmasına yol açtığı gibi. 


Siz iç mimar olmaya ne zaman karar verdiniz? 
Kerim ÇARMIKLI Küçüklükten beri hep bir şeyler 
yaratma merakım vardı. Otele falan gittiğimde 
beğendiğim şeyleri karalardım. Ara ara o kağıtları 
buluyorum. Çocukluğumdan beri istediğim bir şeydi bu 
mesleği yapmak. 


Evinizin dekorasyonunda nasıl bir tarz hakim? 
K.Ç. Modem bir tarzım var ama asla ultra değil. Net, 
simetrik çizgiler öne çıkıyor. Favorim olan toprak ve 
pastel tonlar evimizin dekorasyonuna hakim. 


Bir projeye başlarken nasıl bir yol izliyorsunuz? 
K.Ç. Müşterinizle frekansın tutması çok önemli. Bir 
araya geldiğimde beğendiği tarzdaki fotoğrafları 
görmek isterim istediği detayları ve zevkini daha iyi 
anlayabilmek için. 


Kerim Çarmıklı İç Mimarlık olarak bugüne 
kadar gerçekleştirdiğiniz projelerden bahseder 
misiniz? 

K.Ç. Kurumsal projeler yapmış olmamın yanı sıra 

ev projelerinden daha çok zevk alıyorum. Sonuçta 
müşterinin evini, yuvasını yapıyor oluyorum. Haliyle 
karşılıklı çok özeniyoruz. Zaman çok önemli. Aceleyle 
yapılmaması gerekiyor çünkü bu bir süre sonra işin 
sanatını öldürüyor. 


Eşinizle ev dekorasyonu konusunda fikir 
ayrılıklarına düştüğünüz oluyor mu? 

K.Ç. Tabii ki de oluyor ama ortak noktada buluşuyoruz. 
Zeynep değerli güzel şeyler söylüyor. Sonunda arayı 
buluyoruz ve ortaya güzel şeyler çıkıyor. 
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Bir projeye başlarken dikkat ettiğiniz üç 
detay nedir? 

Birincisi ışığa çok dikkat ederim. İnsanların 
kendilerini sağlıklı ve mutlu hissetmesi için evin 
ışık alıyor olması gerekiyor. İkincisi sirkülasyon. 

Bir eve mobilya koyuyor olabilirsiniz ama 
boylarına ve sirkülasyona dikkat etmek gerekiyor. 
Üçüncüsü ise kullanışlı olması. Çok beğenerek 
aldığınız bir kanepe oluyor ama üçüncü gün 
O 
O 


uramıyorsunuz. Görsel olduğu kadar kullanışlı 
ması da ön planda benim için. 


İlham kaynaklarınız neler? 

Modern evlerde simetrik ve geometrik 
şekillerden ilham alıyorum. Klasik evlerde ise 
daha Rönesans döneminin iç mimari çizgilerine 
sadık kalmaya çalışırım. Yeni şeyleri denemek 
hoşuma gidiyor ama geçmiş dönemden ilham 
almayı seviyorum. 


Tasarım dünyasında sizce dünden bugüne 
ne gibi değişimler oldu? 

Teknolojik değişimler oldu. Eskiden 
yapamadığımız formları şimdi teknolojik 
materyaller ile yapabiliyoruz. Mesela mermer 
tezgah tasarlıyoruz çekmecelerin önünü bile 
mermer kaplıyoruz. Eskiden bu çok zordu. Şimdi 
teknoloji sayesinde bu tip detaylar kolaylıkla 
yapılabiliyor. 


Bir yılı aşkın bir süredir evli bir çift olarak 
nasıl gidiyor hayat? 

Çok şükür iyi gidiyor. Evliliğimiz öncesinde 
de Zeynep'le beraberliğimiz vardı. Yıllar içinde 
ilişkimiz daha da oturdu. Zeynep benim en yakın 
arkadaşım. Her şeyimi paylaştığım tek insan. 
Bence en önemlisi de bu. Zeynep hayatımda 
olduğu için her gün şükrediyorum. 


Eşinizin pozitif enerjisi ilk görüşte herkesi 
etkisi altına alıyor. Bunun dışında sizi 
etkileyen neler var? 

Eski hayatıma göre Zeynep daha küçük 
detayları görmemi sağladı. Yaşayan her şeyi 
sevmesi ve bunu bana aşılaması beni çok 
etkiledi. Çok zeki ve akıllı olmasının yanı sıra ince 
görüşlü olması benim için paha biçilemez. 


Sizi eşinizle ilgili en çok etkileyen şey nedir? 

Kerim çok dürüst. Ben babamın dürüstlüğüne 
hayranım. Kerim de bu konuda babama çok 
benziyor. Bir kere ona “beni neden seviyorsun?” 
diye sormuştum düşünmüştü bir süre. Halbuki o 
an bir sürü şey sıralayabilirdi düşünmeden. Akıllı 
olduğun için, beni sevdiğin için gibi... Düşünmesi 
çok hoşuma gitmişti çünkü o an düşünerek dürüst 
bir cevap vermek istemişti. Kerim çok net ve 
sınırları olan biri. Kendini olmadığı gibi biri asla 
göstermez. Mesela ben daha nabza göre şerbet 
veren biriyimdir. Kendini sevdirmek için çaba sarf 
etmiyor ve seni de olduğun gibi kabul ediyor. 
Benim pratik ettiğim şeyler aslında inşallah bir 
gün Kerim gibi olurum dediğim şeyler oluyor. 
Neyi, nerede yapacağını çok iyi biliyor. Keyif 
aldığımız şeyler aynı. Bu bizim için çok önemli. 
Aynı pencereden dünyaya bakıyoruz ama en 
önemlisi birlikte gülebiliyoruz. 


Sizce eşinizin psikolog kimliği evliliğinize 
yansıyor mu? 

Tabii ki evde danışan ve psikolog gibi 
olmuyoruz ama kritik zamanlarda nasıl 
yaklaşacağını biliyor bu da çok güzel bir şey. 


İş hayatınızla ilgili birbirinize danışır 
mısınız? 

Çok danışırım. Yaptığım projeleri en sağlam 
kritik eden Zeynep olur. Fikirlerine ve zevkine 
çok değer veririm. O da bana danışır. Birbirimizi 
tamamlıyoruz. 
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Sabahın erken 
saatlerinde Boğaz 

— manzarası eşliğinde 
tempolu yürüyüş yapan 
Selma Türkeş, pozitif 
enerjisiyle tanınıyor. 


Selma Türkeş, sabah sporunu 
yaptığı Bebek sahilinde yansıdı 
objektifimize. Formunu ve sağlığını 
düzenli spor yaparak koruyan 
Türkeş, yılın büyük bir bölümünü R 
Tayland'da, Phuket Adası'ndaki İn. se 
evinde geçiriyor. Phuket'in doğasını z AN 
ve iklimini seven Selma Türkeş, 
zaman zaman adaya gelen yakın 
arkadaşlarını da evinde misafir 
ediyor. Selma Türkeş geçtiğimiz 
yaz sonu Bodrum Mandarin 
Otel'de oğlu Fuad Bezmenii avukat 
Sevda Doğan ile evlendirmişti. 


Zafer TEKTAŞ 
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Çarpıcı tonları seven 
Amerika'nın First 


#g Lady'si sarı kazağıve 
paltosuyla dikkat çekti. 
çi, Amerika Başkanı Donald Trump'ın 


si eşi Melania Trump, kocasına 
her gezide eşlik ediyor ve gittiği 


“ her yerde tarzıyla dikkat çekiyor. e 

&y Cincinnati Çocuk Hastanesini e 

ii ziyarete giderken görüntülenen a EL 
dia Trump, sarının başrolde olduğu Yi 
#4  kombiniyledikkat çekti Melania e 


Trump'ın kazağı ve paltosu 
Ralph Lauren, leopar desenli 
ayakkabıları Manolo Blahnik ve 
çantası Hermes imzalı. 


YEME, Payla Rİ 
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Cemiyet hayatının ünlü 
isimlerinden Maide Kurttepeli, 
Bebek'teydi. Formda kalmak için 
düzenli spor ve yürüyüş yapan 
Kurttepeli, havanın kapalı ya 
da yağışlı olmasına aldırmıyor. 
Sanata olan merakıyla bilinen 
Maide Kurttepeli, eşiyle birlikte 
New York'taki C24 Gallery'nin 
ortakları arasında yer alıyor. 
C24 Gallery'de Türk sanatçılara 
yer vererek, sanatçılarımızın 
yurt dışına açılmasına da imkan 
sağlayan Kurttepeli çifti, her yıl 
Contemporary Istanbulda C24, 
Gallery için stant açıyor. Maide 
Kurttepeli, sanat fuarlarını da 
yakından takip ediyor. 


Sokaklar 82 Siiller 


BOGALDA 
SPOR 


Cemiyet hayatının 
sevilen isimlerinden 
Emra Çarmıklı ile 
Bebek sahilinde spor 
yaparken karşılaştık. 


Çarmıklı Ailesi'nin renkli siması 
Emra Çarmıklı, kış aylarının 

güneşli günlerinde Bebek 

sahilinde sabah sporu yaparken 
objektifimize yansıdı. Kız kardeşi 
Revna Demirören ile cemiyet 
davetlerinin zarif isimleri arasında 
yer alan Emra Çarmıklı, güne erken 
saatlerde spor yaparak başlıyor. 
Güneşli ve serin havada hızlı 
tempoda yürüyüş yaparak formunu 
koruyan Çarmıklı daha sonra evine 
dönmek üzere Bebek'ten ayrıldı. 


Mustafa SOLAK 


Sokaklar &9, Sul 
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Podyumların başarılı modeli 

Gigi Hadid, moda markaları için 
hazırladığı kapsül koleksiyonlarla 
da adından söz ettiriyor. Zayn 
Malik ile mutlu bir beraberliği olan 
model New York'taki dairesine 
giderken görüntülendi. Günlük 
hayatında spor kombinleri 

tercih eden Gigi Hadid, bu kez 
farklı bir seçim yapmış. Model 
Paco Rabanne elbisesini Stuart 
Weitzman botlar, Jason Stalvey 
çanta ve Adam Selman x Le Specs 
güneş gözlükleriyle tamamlamış. 
Hadid, son olarak bir kampanya 
için Kate Moss ile Mario Testino'ya 
poz verdi. 
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4 Cemiyet hayatının önemli 
— isimlerinden, dekorasyon 
ve moda tasarım markası 
© R8BLingin sahibi Rezzan 
© Benardete Boğaz'nincisi 

i Bebeksemtindeveokit 
geçirmekten büyük bir keyif 
alıyor. Benardete'ye sabahın 
erken saatlerinde yürüyüş 
yaparken rastladık. Başarılı iş 
kadını, spor sonrası kendisine 
eşlik eden arkadaşıyla birlikte 
kahvaltı yaptı. 
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Los Angeles'ta yaşayan 
Brezilyalı model, bu kez 
New York sokaklarında 
objektiflere yansıdı. 


Nişanlısı Jamie Azur ve 
çocuklarıyla Los Angeles'ta 
yaşayan Alessandra Ambrosio, 
moda haftası öncesi New York'a 
gelen ünlüler arasındaydı. Alışveriş 
turunda görüntülenen Brezilyalı 
model Lamargue Kelly deri 
taytını Storets deri ceket, Saint 
Laurent botlar ve Gucci çanta 

ile tamamlamış. 36 yaşındaki 
Alessandra Ambrosio, Şanghay'da 
düzenlenen defilede Victoria's 
Secret şovlarına veda ettiğini 
açıklamıştı. 
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Kuruluşudur. 
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DEBEK' 
KALE MOLA 


Alarko Holding Yönetim Kurulu 
Başkanı İzzet Garih'in eşi Roksi 
Garih'e geçtiğimiz hafta Bebek'te 
rastladık. Güne spor yaparak 
başlayan, hafta sonları eşi İzzet 
Garih ile birlikte sahil boyunca 
tempolu yürüyüş yapan Roksi 
Garih, çok sevdiği Bebek'te kahve 
molası verdi ve sabah kahvesinin 
ardından sporuna kaldığı yerden 
devam etti. 


Zafer TEKTAŞ 
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GÜNEŞTEN 


KORUR 


Uludağ'ın kaynağından cildinize doğal armağan: 


Uludağ Premium Cilt Bakım Spreyleri. 
Maden suyunun içerdiği zengin mineraller 
cildinizin beslenmesine veiiem dengesini 
korumasına yardımcı olur. 30 SPF yüksek 

koruma özelliğiyle cildinizi kış güneşinin 
zararlı etkilerinden korur. 


uludagpremium.com (9) uludagpremium 


PREMIUM 
(IM SPREYİ 


tg 


Yap| Ukdap| Up 


PREMIUM 


YÜZ SPREYİ YÜZ SPREYİ 


DOĞA Manen SUYU 


DOĞAL MADEN SUYU 


» CD 
“ 


y> ii? 


150 mi 1SO0 mi © 


New York Moda Haftası'nda 2018/2019 Sonbahar/Kış 
Koleksiyonları sergilendi. Kışın kasvetine karşı koyan 
çarpıcı tonlar renkli bir sezonun müjdesini verdi. 


Ayça BARUTTANMAN - ayca.tanmanGalem.comir / Fotoğraflar: Getty Images Turkey, Reuters 


TOM FORD KOLEKSİYONUNDA SİYAH ELBİSELER 
VE DESENLİ TASARIMLAR ÖN PLANDA. 
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GULUANNE MOORE, ELIZABETK BANKS. KALEY BALDAN 
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DOUTLEN KARDES. ROSLE HUNTINGTON-UHITELEV, ZAYN MALIK, ANAR HADI NIÇ 
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80'lerin çizgilerinin öne çıktığı 
Tom Ford koleksiyonunda 
leopar, çita, zebra desenleri ve 
porılular başrolde. 


oda haftasının ilk gününde düzenlenen 

Tom Ford defilesinin front row'u Julianne 

Moore, Elizabeth Banks, Rosie Huntington- 

Whiteley, Zayn Malik ve Doutzen Kroes 
gibi ünlü isimleri ağırladı. Her zaman olduğu gibi 
parti kıyafetlerine ağırlık veren Tom Ford'un 2018/2019 
Sonbahar/Kış Koleksiyonu'nda leopar, çita, zebra 
desenleri ve parıltılar başrolde. 80lerin çizgilerinin öne 
çıktığı koleksiyonda skinny pantolonlar, mini elbiseler, 
blazer'lar ve renkli suni kürkler yer alıyor. Mor, kırmızı, 
yeşil ve sarının çarpıcı tonlarının geniş yer bulduğu 
koleksiyonun çarpıcı aksesuarları oversize küpeler, 
desenli çoraplar ve kalın saç bantları. 


43 


Gigi Hadid'in de görev aldığı 
defilede modeller renkli 
peruklarıyla ve ilginç göz 
makyajlarıyla dikkat çekti. 


oschino için hazırladığı koleksiyonlarla 

da adından söz ettiren Jeremy Scott'un 

defilesini yakın dostları Coco Rocha, 

Leigh Lezark ve Jasmine Sanders da izledi. 
Renkli peruklarla podyuma çıkan modeller arasında 
Gigi Hadid de vardı. Sonbahar/kışın kasvetine karşı 
koyan neon tonların kulllanıldığı koleksiyonda mini 
etekler ve crop top'lar, kesik detaylı elbiseler, suni kürk 
ve ponponlarla süslü tasarımlar, metalik kıyafetler, 
eşofman takımlar ve 80'lerin ünlü çizgi karakterleri 
Sevimli Ayıcıklarla süslü kapüşonlu üstler yer alıyor. 
Tasarımları Moon Boot iş birliğiyle hazırlanan çizmeler 
ve bağcıklı renkli ayakkabılar tamamlıyor. Güneş 
gözlükleri ve kürk çantalar koleksiyonun çarpıcı 
aksesuarları. 
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4 za 
GULUANNE MOORE, SANA MLER, OE DEYTK 


Yaklaşık 14 bin karantille 
© ği süslü podyumda tanıtılcın 

”. /, e <a MN Tory Burch koleksiyonunda 
ÇAMILLE GHARRLERE, HELENA BOR i N A Mİ romantizm başrolde. 


ory Burch defilesinin front row'unun 

ilgi çeken konukları Julianne Moore, 

Sienna Miller, Zoey Deutch ve Liya 

Kebede'ydi. Lee Radziwillin çabasız 
tarzı karantil tarlaları ve modern dans 
koreografı Pina Bausch'un “Nelken”inden 
ilham alan Tory Burch, yeni koleksiyonunu 
Miranda Brooks ve ekibinin yaklaşık 14 bin 
pembe karantil kullanarak adeta bir bahçeye 
dönüştürdüğü podyumda tanıttı. Romantizm 
başrolde olduğu koleksiyonda farklı dokuları 
ve desenleri buluşturan tasarımlar yer 
alıyor. Fırfır ve kurdele detaylarının geniş yer 
bulduğu koleksiyonda Lee Radziwillin aynı 
adlı romanına gönderme yapan Happy Times 
deseniyle süslü elbise ve etekler, oversize 
parkalar, suni kürkler ve dantelli elbiseler öne 
çıkıyor. Tory Burch'ün en küçük oğlundan adını 
alan James çanta ve sivri burunlu ayakkabılar 
koleksiyonun çarpıcı aksesuarları. 


ANMA MANTOUA © 
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SALMA HAYEK PINAULT, JULLANNE MOORE, LIV FREUNDLIGE 
DYLAN PENN, ANA DE ARMAS. PRIYANKA GHOPRA 
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Tomas Maler, koleksiyonu 
hazırlarken New York'tan 
ve mimariden ilham 
almış. 


o 

talya'nın moda sahnesindeki önemli 

temsilcilerinden Bottega Veneta, 

Madison Avenue'deki yeni butiğini 

kutlamak için sadece bir sezonluğuna 
yeni koleksiyonunu New York'ta sergiledi. 
Tony ödüllü Scott Pask'in katkılarıyla bir ev 
ortamına dönüştürülen podyumda tanıtılan 
koleksiyon Salma Hayek Pinault, Poppy 
Delevingne, Arizona Muse ve Priyanka 
Chopra'nın da arasında olduğu davetlilerin 
büyük beğenisini topladı. Pijamasının üstüne 
paltosunu atıp köpeğini yürüyüşe çıkaran 
ya da kahve almaya giden kadınları 
hayal eden Tomas Maier, Bottega Veneta 
koleksiyonunda ipek pijamalara geniş yer 
vermiş. New York'tan ve mimariden ilham 
alan koleksiyonda küp motifi tasarımların 
yanı sıra çantaları da süslüyor. 
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JORDAN BARRETT, ASHLEV GRAHAM Ni ROSIE HUNTINGTON-WAITELEY, JOAN SMALLS 


Brandon Maxwell, 
rahat ama gösterişli bir 
koleksiyon hazırlama 
fikriyle yola çıkmış. 


ady Gaga'nın moda direktörü olarak 
da tanınan Brandon Maxwellin yeni 
koleksiyonunu sergilediği defilede 
podyumların başarılı modelleri Gigi ve 
Bella Hadid, Karlie Kloss ile Jourdan Dunn 
da görev aldı. Rosie Huntington-Whiteley, 
Rachel Zoe ve Ashley Graham ise front 
row'un konuklarındandı. Rahat ama gösterişli 
bir koleksiyon hazırlama fikriyle yola çıkan 
Brandon Maxwell, kabarık balo eteklerini 
tişört ve sweatshirtlerle bir araya getirmiş. 
Siyah zarif elbiseler ve tulumlar, payetli 
tasarımlar, tek omuzlu elbiseler koleksiyonda 
önemli bir yere sahip. Sarı ve kırmızı tonlarının 
da kullanıldığı koleksiyonun yıldızı ise ananaslı 


DEREK BLASBERG mücevherler, 


NODGER BERMAN, RAGKEL 70E 
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New York'a veda eden bir 
diğer isim olan Beckham, 
koleksiyonunda koyu tonlara 
ağırlık vermiş. 


oleksiyonlarını Londra Moda Haftası'nda 

sergilemeye karar veren Victoria Beckham'ı 

New York'taki son defilesinde eşi David 

Beckham ve çocukları da yalnız bırakmadı. 
Siyah, nefti ve kahve tonlarının ağırlıkta olduğu 
koleksiyonda heykelsi formlara sahip elbiseler, 
pantolon-ceket takımlar, kürk izlenimi veren trompe 
'oeil baskılı ipek tasarımlar ve uzun paltolar yer 
alıyor. Oversize alışveriş çantası ise koleksiyonun 
öne çıkan aksesuarı. 


Alexander 
Wang 


New York Moda Haftası'na 
veda eden Alexander 
Wang, yeni koleksiyonunda 
hayalindeki iş kadınlarına 
tasarımlar hazırlamış. 


oleksiyonlarını Haziran ve Aralık aylarında 
sergilemeye karar veren Alexander Wang, New 
York Moda Haftası kapsamındaki son defilesini 
düzenledi. Profesyonel hayatı temel alan 
Wang, yeni koleksiyonunda hayalindeki iş kadınlarına 
tasarımlar hazırlamış. Siyah ve beyaza pembenin eşlik 
ettiği koleksiyonunda modern ve cesur ofis kıyafetleri 
yer alıyor. Ultra mini etek ve elbiselere şortların eşlik 
ettiği koleksiyonda fermuar detayları öne çıkıyor. 
Logolu çoraplar, güneş gözlükleri ve zımbalı eldivenler 
tasarımları tamamlayan çarpıcı aksesuarlar. 
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Sezon açılışı 


Stillerini beğendiğimiz isimlere, İlkbahar-Yaz 2018 sezonundan hangi tasarımcı 
ve markaların koleksiyonlarını beğendiklerini sorarak yeni sezonun perdesini araladık. 


Lara MUTLU lara.mutlu&alem.com.tr / Fotoğraflar Getty Images Türkiye, ALEM arşivi 
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GIAMBATTISTA VALLI 


“Johanna Orüz, 
Giambattista Valli ve 
Jacguemus. 


JOHANNA ORTIZ 
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“Saint Laurent, 
Balenciaga ve 
Vetemenis. 


BALENCIAGA 


EFEN NU OYLA, 


Z.immermann, 
Chrisüan Dior ve 
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sabel Marant. 
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'Brunello Cucinelli, 


Balenciaga ve 
Saini Laurent. 


BALENCIAGA 


i mal 


İ VALENTİNO 


“Valentino, 
Stephane Rolland 
ve Schiaparelli. 
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TOM FORD 


İ i "Lanvin, Tom Ford, 
1 4 Alexander McOueen 
5 ve daima Gucci. 


ALEXANDER MCGLEER“” 


LANVIN 


Mina Başaran 
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ALBERTAFERRETTİ 


"Alberta Ferretü, 
Erdem ve 
Alexander 


McÇueen. 


ALEXANDER MCGUEEN em 


“Dolce &e Gabbana, 
Chloe ve Geline. 
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"Dior Couture, 


Alessandra Rich ve 
No. 2l. 


ALESSANDRA RICH 


ELİE SAAB 


"Dior, Elie 
Saab ve 


Stephane 
Rolland. 
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“Of White, 
Alexandre 
Vauihier 
ve David 
Koma. 
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Beccarıa, 


Ulyana 


Sergeenko 
ve Johanna 
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Orüz. 


ULYANA SERGEENKO 
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GIAMBATTISTA VALLI 


'Giambatüsta Valli, 
Raf Simons ve 
Balenciaga. 


CALMIN KLEIN 


BALENCIAGA 


“Gannı, Isabel 
Marant ve 


Nanushka.' 


© NANUSHKA 
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“Ghristopher Kane, 
Drtes van Noten 


ve Fendi adına 
Karl Lagerfeld. 


DRIES VAN NOTEN 
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TORIA BECKHAM 


Victorla 
Beckham, 
Rochas ve 


Michael Kors. 


ROCHAS 
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BEGÜM KHAN 


ISTANBUL, SHANGMA! 


BEGÜM KIROĞLU 


/ 


BEGÜM KIROĞLU 


fi mı —> . 


SEVGİLİLER GÜNÜ KOLEKSİYONU 


Tasarımcı Begüm Kıroğlu'nun Sevgililer Günü Özel Koleksiyonu, 
ilham kaynağı olan kadınların fotoğraflarıyla şık bir davet ile tanıtıldı. 
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MELİSSA VON FABER-CASTELL, AYŞE BOYNER 


MELİSSA VON 
FABER CAŞTELİ 


k 


& 
MELİSSA VON FABER-CASTELL, MAYA PORTAKAL BİTARGİL 


MELİSSA VON FABER-GASTELL 


MELİSSA VON 
FABER CASTELL, 
YAKIN ARKADAŞI 
MAYA PORTAKAL 
BİTARGİL İLE 
FOTOĞRAFININ 
ÖNÜNDE 
OBJEKTİFİMİZE 
POZ VERİRKEN, 
AYŞE BOYNER 
İLE DE KRALİÇE 
TACINI TAKTI. 
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SERDAR GÜLGÜN 


Eş 


BETTNA MACHLER e 


ÇOK SAYIDA 
SEÇKİN İSMİN 
KATILDIĞI 
DAVETTE 
SEVGİLİLER GÜNÜ 
KOLEKSİYONU 
MİSAFİRLERDEN 
TAM NOT ALDI. 


GÜNEŞ MUTLU MAVİTUNGALILAR. AYLİN ÇINARLI MERİH TURAN 
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SERRA, ALİ NURİ TÜRKER 


DİLEK TÜRKER 


TASARIMCI 
BEGÜM 
KIROĞLU'NA 
İLHAM KAYNAĞI 
OLAN KADINLAR 
ARASINDAKİ 
SERRATÜRKERİ 
ANNE VE 
BABASI YALNIZ 
BIRAKMADI. 
ETEL BALER 
ŞIKLIĞI İLE 
DİKKAT ÇEKTİ. 


. . 
nlü tasarımcı Begüm Kıroğlu, 
U ilham kaynakları olan Ayşe Boyner, 
Carolina Aldrovandi, Melissa von 
Faber-Castell ve Serra Türker'in aralarında 
yer aldığı stil sahibi kadınların çok özel 
fotoğraflarından oluşan bir sergi ile yeni 
koleksiyonunu tanıttı. Kıroğlu'nun Begum 
Khan markasının yeni koleksiyonu göz alıcı 
küpeler ve yüzüklerden oluşuyor. Begüm 
Kıroğlu'nun davetine cemiyetin renkli 
isimlerinin ilgisi yoğundu. Koleksiyona 


ilham kaynağı olan 


#7 


ETEL BALER 


Ayşe Boyner, Melissa 


von Faber-Castell, Serra Türker'in yanı 
sıra Maya Portakal Bitargil, Şepnem 
Çapa, Bettina Machler, Osmanlı Sanatı 
Uzmanı Serdar Gülgün gibi çok sayıda 
seçkin davetli objektiflerimize yansıyan 


isimler arasındaydı. Sergilenen fotoğroflar 
ve Sevgililer Günü Özel Koleksiyonu 


davetlilerden büyük 


koleksiyonu dikkatle 


gi gördü. Özel 
inceleyen davetliler 


sergilenen fotoğraflarla birlikte poz verdi. 


PIRIL GÜLEŞÇİ ARIKONMAZ. ALİVE SİMAVİ 


ALIYE SIMAV'NIN DUNYASI 
Birikiirilmiş Anılar 
PG Art Gallery, Aliye Simavi'nin ilk kişisel sergisine ev sahipliği yapıyor. Sanatçı yönünü 
gün ışığına çıkaran Simavi'nin sergi açılışına cemiyetin çok sayıda seçkin ismi katıldı. 
Kolundaki alçıyı güzel bir motifle süsleyen Aliye Simavi, PG Art Gallery'nin sahibi ve 


yakın arkadaşı Pırıl Güleşçi Arıkonmaz ile konukları karşıladı. 
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ÖMER KARACAN, NEVBAHAR KOÇ, ALİVE SİMAVİ 


NEVBAHAR KOÇ 


NEVBAHAR KOÇ, SİMAVİ'NİN SİYAH BEYAZ 
j FOTOĞRAFLARINI VE AHŞAP AFRİKA 


li. HEYKELİNİ BEĞENİYLE İNCELEDİ VE ÖMER 
ÜNER KARAGAN, NEVBAKAR KO KARACAN'LA BİR SÜRE SOHBET ETTİ, 


ALEMİ | 


Ni * 


<Vğ 
ESRA GİVELEK LEVNEP SELER, FÜSUN TOPBAŞ 


SİMAVİ'NİN 
KOLEKSİYONUNDA 
SEYAHATLERİNDEN 
GETİRDİĞİ, FARKLI 
KÜLTÜRLERE AİT 
İLGİNÇ OBJELER VARDI. 
DAVETLİLER, TAŞ 
DEVRİ'NDEN KALMA 
BİR BALTA AĞZI VE 
KÖPEK BALIĞI DİŞİNİN 
DE YER ALDIĞI SERGİYİ 
İLGİYLE GEZDİLER. 
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i RANE-EROL TABANCA 
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ALİYE SİMAVİ, DOSTLARINI BULUŞTURAN FOTOĞRAF 
SERGİSİNDE ÖZEL YAŞAMINDAN İZLER TAŞIYAN 
OBJELERE DE YER VERMİŞ. 


rkeoloji, sanat ve fotoğrafa 
A merakıyla bilinen, cemiyetin 

tanınmış ismi Aliye Simavi, 
“Biriktirilmiş Anılar” adlı ilk kişisel 
sergisini, Beyoğlu Çukurcuma'daki 
PG Art Gallery'de sanatseverlerle 
buluşturdu. Bir kaza sonucu kolu alçıya 
alınan Aliye Simavi, tüm davetlileri, 
alçılı kolu ile kapıda karşıladı. Neşesi 
ve heyecanı ile dikkat çeken Aliye 
Simavi'ye en büyük desteği, yakın 
arkadaşı ve PG Art Gallery Yönetim 
Kurulu Başkanı Pırıl Güleşçi Arıkonmaz 
verdi. Sergiye uzun zamandır 
davetlerde karşılaşmadığımız Ömer 
Karacan da katılırken, yakın arkadaşı 
Aliye Simavi'ye destek verdi. Kısa süre 
önce, İstanbul Boğazı'ndaki 20 yalıyı 
anlattığı “Bosphorus Private” adlı 
kitabını yayınlayan Nevbahar Koç 
da sergi açılışında yer alarak eserleri 
beğeniyle inceledi. Şeli Elvaşvili, Esra 
Civelek de objektifimize yansıyan isimler 
arasındaydı. Simavi'nin, objektifiyle 


günlük hayattan anları kaydettiği siyah 
beyaz fotoğrafları ilgiyle karşılandı. 
Simavi sergide, seyahatlerinde 
keşfettiği ve dünyanın dört bir yanından 
topladığı farklı kültürlere ait objeleri, 
doğal kalıntıları ve kendi hayatından 
izler taşıyan kişisel eşyalarını da 
sanatseverlerle buluşturdu. Sergi 
alanının ortasında cam bir vitrin içinde 
Simavi'nin bu zamana kadar bir bellek 
misali sakladığı köpek balığı dişi, 
dinozor yumurtası, balina vertebrası, 
Taş Devri'nden kalma balta ağzı, 
ahşap Afrika heykeli, Simavi'nin azı dişi 
ve çocukluğunda giydiği hırkası gibi 
geçmişe dönük objeler, yerkabuğunun 
tarihinden ve kendi özel yaşamından 
izleri gün ışığına çıkarıyordu. Galerinin 
duvarlarını ise Simavi'nin çektiği 
fotoğraflar süslüyordu. Simavi'nin yakın 
arkadaşları ve ailesinden birçok isim bu 
önemli gününde mutluluğunu paylaştı. 
Sergi 28 Şubat tarihine kadar devam 
edecek. 


GÜLSEN ÇAPA, AYŞE ÇAVUŞOĞLU ERTURAN 
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DEVRİM ERBİL 


SEVİL DOLMACI HM 


DEVRİM ERBİLİN SANATINA 


Büyüleyici İstanbul resimleriyle tanınan Devrim 
Erbiliin sanatı, teknolojiyle buluştu. Sanatseverler 
Erbilin üç boyutlu İstanbul resimlerinin içine 
dalarak kentin güzelliklerini keştediyor. 


esimlerinde İstanbul'u kendine özgü 

çizgisel ritmi ve büyülü titreşimleriyle 

ölümsüzleştiren usta ressam Devrim 
Erbil, sanatında 60 yılı geride bırakırken, 


“Sanal Devrim” serg 
buluştu. Devrim Erbi 
resmettiği eşsiz eser 


isinde teknolojiyle 
Vin İstanbulu 
lerine, sanal gerçeklik 


teknolojisinin eli değdi. Gama Art 
Gallery'nin projelendirdiği ve sanatçının 
eserlerini ilk kez teknolojiyle birleştiren 


sergi, geçtiğimiz haf 


ta Maslaktaki 


ArtlSpace Gallery'de açıldı. 


Sanatçı Devrim Erbi 


'in ev sahipliğinde 


gerçekleşen serginin açılışına sanat, 
cemiyet ve iş dünyasının önemli isimleri 


de katıldı. Devrim Er 
resimlerini üç boyut! 


bilin İstanbul 
u izleme imkanı 


sunan sergi ilgiyle karşılandı. Dünyada 
yakın bir zamanda kullanılmaya 
başlanan bu teknikle izleyici, elindeki 


Zafer TEKTAŞ - zafer. 


kontrolleri kullanarak, üç boyutlu ve 
kuşatıcı İstanbul hikayesinin içinde, 
dilediği gibi yürüyüp hareket edebiliyor. 
7'den 77'ye herkesin kullanımına açık 
olan bu uygulama, 12 Mart'a kadar bütün 
sanatseverler için ArtlSpace Gallery'de 
deneyimlenebilecek. İnteraktif unsurlar 
içeren sergideki eserler, sanatçının kendi 
deyimiyle “boyanın yetersiz kaldığı” sanal 
gerçekliğe dönüşüyor. Küratörlüğünü 
Şule Altıntaş'ın yaptığı “Sanal Devrim”, 
ilginç bir İstanbul gezisine çıkarıyor. Sanat 
yaşamının elli yılını öğrenci ve öğretim 
üyesi olarak Mimar Sinan Üniversitesi'nde, 
o zamanki adıyla Güzel Sanat 
Akademisi'nde geçiren Devrim Erbil; Bedri 
Rahmi ve onun kuşağı olan Nurullah 
Berk, Cemal Tollu'nun öğrencisi oldu. 
Daha sonra kendisi de aynı üniversitede 
profesör olarak yeni öğrenciler yetiştirdi. 
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Çocuklarımızın eğitimine az çok demeden 
v0 . O her ay düzenli destek olun. 
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YASEMİN -HASAN BÜLENT KAHRAMAN 


ASUMAN-HÜSNÜ GÜRELİ 


REZAN HAS 
MÜZESİ'NDE 


Cemiyetin önemli simalarının katıldığı sanat 
buluşmasına Ahu-Can Has çifti ev sahipliği 
yaptı. Antik çağlarda günlük yaşamı 
yansıtan eserlerden oluşan * Toprağın 
Mirası” sergisi ilgiyle karşılandı. 


ezan Has Müzesi'nin geniş 
KR arkeoloji koleksiyonundan 

bir grup seçki geçtiğimiz 
hafta Kadir Has Üniversitesi Cibali 
Kampüsü içerisinde yer alan Rezan 
Has Müzesi'nde gerçekleşen davetle, 
tarih ve sanat tutkunlarını bir araya 
getirdi. Davetin ev sahipliğini Ahu- 
Can Has çifti ve Nuri Has yaparak 
konuklarla yakından ilgilendi. 
Müzede yer alan en seçkin üç yüz 
eserin yer aldığı “Toprağın Mirası” 
sergisine ilgi büyüktü. Sergide 
Anadolu'nun Neolitik döneminden, 
yani yaklaşık 9 bin yıl öncesinden 
başlayarak sırasıyla Kalkolitik, 
Tunç, Demir, Yunan, Roma, Bizans 


ve Selçuklu dönemlerine dek 
uzanan kesintisiz bir kronolojik 
izlemle sunulan geçmişin gündelik 
hayatından bir kesit yer alıyor. 
Sergideki mutfak eşyaları, süs 
eşyaları, dini objeler, silahlar gibi 
objeler, yüzyıllar öncesindeki 
hayatlarda da sevinç, telaş, kaygı 
ve üzüntülerin aslında günümüzden 
pek de farklı olmadığını anımsatıyor. 
Topraktan emanet aldığımız, 
korumakla ve geleceğe aktarmakla 
yükümlü olduğumuz, antik günlük 
yaşamın sessiz anlatıcılarından 
oluşan “Toprağın Mirası” sergisi, 31 
Ekim'e kadar Rezan Has Müzesi'nde 
ziyarete açık kalacak. 
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- UĞUR-DENİZ AYAYDIN 


EDA KOSİF 


- İPEKLENER VAROL. 
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FERDA ANIL YARKIN, EDA ÖZÜLKÜ, SUZAN KARDEŞ. METİN ÖLÜLKİ 


NOSTALJİK GECE 


Cemiyetin tanınmış isimlerini bir araya getiren şık 
mekanda, 90'lı yılların sevilen şarkıları, seçkin davetlilere 
geçmişte keyifli bir yolculuk yaptırdı. 


ürkiye'de İtalyan mutfağının en iyi 
J temsilcilerinden Serafina Restaurant, 
Vadistanbul şubesinde İtalyan 

lezzetlerine müzikle renk katmaya devam 
ediyor. Sevilen sanatçıların sahne aldığı ve 
ünlü isimlerin de katıldığı gecede misafirler 
90'lı yıllara geri döndü. Bu özel geceye 
Metin Şen ve eşi Aslı Şen ev sahipliği yaptı. 
Eda&Metin Özülkü, Ferda Anıl Yarkın ve 


Suzan Kardeş'in sahne a 


dığı şık mekanda 


nostalji rüzgarı esti. Sanatçılar sevilen 


şark 


larının yanı sıra esprileriyle de misafirleri 


kahkahaya boğdu. 90'lar gecesinde cemiyet 
hayatından Eda Kosif, İpek-Enver Varol, 


Den 
geri 
enfe 


iz-Uğur Ayaydın gibi 
dönülen gecede misafirler menüdeki 


s lezzetlerin ve eski y 


MÜZİ 


ğin tadını çıkardı. 
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isimler vardı. 90'lara 


lara götüren 
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ERİYEN HATIRALAR / VERİ TABLOSU 


REFİK ANADOLDAN 
Enyen Hatıralar 


Pilevneli Gallery'de açılan Refik Anadol'un “Eriyen Hatıralar” sergisi, 
insanoğlunun anılar ve bellekle ilişkisini son teknolojinin yardımıyla ve beynin 
olanaklarının sınırsızlığına yoğunlaşarak ele alıyor. Sanat ve bilimi buluşturan 

sergide cemiyetin tanınmış isimleri bir araya geldi. 
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 DERTRAND -SÜLÜN BUGKMALTER 


MURAT PİLEVNELİ, ASLI PAMİR, MUSTAFA TAVİLOĞLU 


İŞADAMI MUSTAFA TAVİLOĞLU, 
TİLDA TEZMAN, İNCİ AKSOY 

VE FRANSA'NIN İSTANBUL 
BAŞKONSOLOSU BERTRAND 
BUCHWALTER VE EŞİ DE AÇILIŞTAYDI. 


» 


BURGU HANİF me EUREN-ARMAN KAYAR 
a NABİN GÜRELİ 
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BİREYİN EN MAHREM VERİSİ 
OLAN ANILARA VE ONLARI 
HATIRLAMA SÜRECİNE 
ODAKLANAN ESERLER ge ” 
İLGİYLE KARŞILANDI. Kk! NINA ÖGER 


- 


medya sanatçısı, yönetmen ve tasarımcı 

Refik Anadol'un “Eriyen Hatıralar” adlı sergisi 
Pilevneli Gallery'de düzenlenen bir davetle 
sanatseverlerle buluştu. Pilevneli Gallery'nin 
kurucusu Murat Pilevneli ve sanatçı Refik Anadol 
ev sahipliğinde düzenlenen sergi açılışına 
sanat, cemiyet ve iş dünyasından çok sayıda 
seçkin isim katıldı. 2012 yılında Pilevneli Project'te 
gerçekleştirdiği sergiden sonra Türkiye'deki 
ikinci kişisel galeri sergisini açan Refik Anadol, 
sergi açılışı öncesinde, Toplum Gönüllüleri Vakfı 
(TO6G) yararına yeni medya sanatı ve “Eriyen 
Hatıralar” sergisi üzerine keyifli bir söyleşi de 
gerçekleştirdi. Ayşegül Dinçkök, Tilda Tezman, 
İnci Aksoy, Ferit, Gökçe Meriçten, Mustafa 
Taviloğlu gibi sanatsever renkli simaların yanı 
sıra, Toplum Gönüllüleri Vakfı yöneticilerinin de 
katıldığı sergiye ilgi oldukça büyüktü. “Eriyen 
Hatıralar”, insanoğlunun anılar ve bellekle 
ilişkisini son teknolojinin yardımıyla ve beynin 


| os Angeles'ta yaşayan dünyaca ünlü yeni 


e “N 


NESLİHAN KARAAĞAÇ 


sl d ; 
AYFER SOYAK SENGİR 


olanaklarının sınırsızlığına yoğunlaşarak ele 
alıyor. Sanatçı 20. yüzyılın başından itibaren 
sanat ve edebiyat dünyasını meşgul eden 
“hatıralar nedir ve bize ne anlatırlar?” sorusunun, 
geçmişle bağlantı kurmanın nispeten kolaylaştığı 
bu yüzyılda “hatıralar ile ne yapılabilir?” sorusuna 
dönüştüğüne inanıyor. İşlerinin temelinde her 
türlü veriyi görsel materyale dönüştürmek yatan 
Anadol, bireyin en mahrem verisi olan anıları ve 
onları hatırlama sürecini, beynin maddeselliğini 
de gözler önüne seren bir süzgeçten geçiriyor. 
İleri teknolojiyi ustalıkla manipüle ederek 

sanatın ve bilimin kesiştiği noktada durmanın 
sanatçıya tanıdığı olanaklara dikkat çekiyor 

ve makina zekâsının ferdiyet ve mahremiyetl 
savaş halinde olmadığı bir sanat alanının 
ihtimalini sorguluyor. Antik Mısır'dan Orta Çağ'a 
kadar birçok düşünür, Rene Descartes'ın algı 
konusundaki tezleri, nörolojik hastalıklarla ilgili 
tıbbi çalışmalar ve geçtiğimiz yıl vizyona giren 
“Blade Runner 2049 / Bıçak Sırtı 2049” filmi 
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REŞECÜL DİNCKÖK 


Refik Anadol'un üretim sürecine giden yoldaki 
ilham kaynakları arasında. Anadol, bu sergide 
yer alan işlerini, bir anıyı hatırladığımız esnada 
beynimizde oluşan hareketlerin Kaliforniya 


odalarında yol açtığı titreşimlere 


çağdaş sanatta temsil konusunu 


Universitesi nöroloji (aboratuvarlarında kullanılan 
üstün araştırma odaklı bir beyin dalgası sensörü 
aracılığıyla algoritmalara dönüştürülmesi 
fikrinden yola çıkarak üretti. Hatıraların içeriğine 
değil de hatırlama eyleminin beynin karanlık 


odaklanarak 


oluşturulan bu algoritmalar, aynı zamanda 


yeni bir boyuta 


taşıyan görsellerin yapı taşları. İzleyiciler 


bu sergide yer alan heykelleri ve 


üç boyutlu 


tuvalleri, mimari ölçekli LED ekranlarda ışık ve 


projeksiyonlar eşliğinde deneyimleyebilecekler. 
Sergi 10 Mart'a kadar açık kalacak. Refik Anadol, 


Microsoft Araştırma En İyi Vizyon 


Ödülü, Alman 


Tasarım Ödülü, UCLA SanatsMimarlık Moss 
Ödülü, University of California Institute Sanatta 


Araştırma Ödülü'nün sahibidir. 
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15. Uluslararası Golf Mad Pro-Am Golf 
Turnuvasında 27 ülkeden 204 sporcu 
mücadele etti. Turnuva sonunda 
kazananlara, Türkiye Golf Federasyonu 
Başkanı Ahmet Ağaoğlu da ödül verdi. 


eçtiğimiz hafta sonu 
Regnum Carya Otel'de 
gerçekleştirilen 15. 


Uluslararası Golf Mad Pro-Am 
Golf Turnuvası sona erdi. National 
Golf Kulübü ve Carya Golf Kulübü 
sahalarında dört gün süren 

ve 27 ülkeden 204 sporcunun 
mücadele ettiği organizasyonda 
Serik BGA Golf Kulübü sporcusu 
Ali Altuntaş birinci oldu. Takımlar 
kategorisinde İrlandalı golfçüler 
Damien Mcgrane, Tom Muldoon, 
Kevin Commins ve Kieran 
Grant'dan oluşan takım birinci 
oldu. Rus golfçüler Juan Carlos 
Aguero Rozadilla, Aleksander 


Kovalev, Sergei Berezin, Andrew 
Shultse'nin takımı ikinci, Ali 
Altuntaş, Andrev Azaroy, Tanıl 
Esemenli ve Nevzat Habalı'dan 
oluşan takım ise üçüncü oldu. 
Yerli ve yabancı çok sayıda 
golfçünün yarıştığı turnuva 
heyecanlı anlara sahne oldu. 
Turnuva sonunda Regnum 
Carya Otel'de düzenlenen ödül 
töreni ile dereceye girenlere 
ödülleri Türkiye Golf Federasyonu 
Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Serik 
Kaymakamı Haluk Şimşek, 
Regnum Carya Otelleri ve Opet 
Yönetim Kurulu Başkanı Fikret 
Öztürk tarafından verildi. 


Lumiğ&re Ödülleri'nin 


Paris'teki Lumiğre Ödülleri gecesinin onur konuğu olan, Fransız 
sinemasının yaşlı çınarı Jean-Paul Belmondo'ya İtalyan 


sinemasının divası Monica Bellucci eşlik etti. 84 yaşındaki 
Belmondo'ya öpücükler konduran Bellucci geceye renk kattı. 


Zülal ÜNALDI - zülalünaldıalem.comir 


aris'te düzenlenen, uluslararası basının 
verdiği 23. Lumiğre Ödülleri töreninin onur 
konukları iki efsane oyuncu Jean-Paul 
Belmondo ile Monica Bellucci idi. Sinemanın 
öncüsü Lumisre kardeşler adına düzenlenen 23. 
Lumiğre Ödülleri, geçtiğimiz hafta Paris'teki Arap 
Dünyası Enstitüsü'nde düzenlendi. Ödül törenine 
Fransız sinemasının 84 yaşındaki çınarı Jean- 
Paul Belmondo onur konuğu olarak katılırken, 
Alexandre Vauthier tasarımı kırmızı elbisesiyle göz 
alıcı olan 553 yaşındaki Monica Bellucci de ona 
eşlik ediyordu. Çocukları ve özel yaşamıyla her 
zaman ilgi odağı olan Jean-Paul Belmondo'nun 
ilerlemiş yaşına rağmen zinde ve neşeli olduğu 
görüldü. Alain Delon'un çağdaşı olarak, aksiyon 
komedi filmleriyle sevilen Belmondo'nun ilk eşi 
Elodie'den kendi adını taşıyan Paul, Patricia, 
Florence adlı üç çocuğu ve 2002'de boşandığı genç 
eşi Natty Tardivel'den Eva Angelina isimli bir kızı var. 


Battemenis par minute) filmi Lumiğre Ödüllerinde 
büyük ödülü kazandı ve en iyi yönetmen, görsel 
yönetmen, senaryo, en iyi aktör olmak üzere bütün 
önemli ödülleri kucakladı. 1995 yılında Daniel 
Toscan du Plantier ve Amerikalı gazeteci Edward 
Behr tarafından Paris'te kurulan Lumiğre Akademisi, 
Lumisre kardeşlerin adını yaşatırken, bu akademinin 
uluslararası jüri üyeleri de Fransız sinemasının 

en iyilerini ödüllendiriyor. Lumiğre Ödülleri tıpkı 
Altın Küre gibi Fransız sinemasının saygın ödülü 
Sezar'ın favorileri hakkında önemli ipuçları veriyor. 
Törende Arap Dünyası Enstitüsü Başkanı Jack Lang, 
bir konuşma yaptı ve Lumi&re'in (ışık) anlamına 
gönderme yaparak, “Dünyayı aydınlatan Fransız 
sinemasının en iyilerinin ödüllendirilmesinden 
mutluyum” dedi. Lumiğre Ödülleri'nde, 2017 yılında 
Fransa'da ve Fransızca konuşulan ülkelerde 
gösterilen 300'den fazla film, 30 ülkeyi temsil 

eden 80 jüri üyesi tarafından değerlendirildi ve 44, 


Gözlerden uzak yaşayan Belmondo ödül töreninde 
ortaya çıktı. İki kızının babası aktör Vincent Cassel 
ile 10 yıllık evliliğini noktalayan İtalyan diva Monica 
Bellucci ise yıllara meydan okuyan çekiciliğiyle 
objektiflere yansırken Belmondo'ya öpücükler 
kondurdu. Gecede “Dakikada 120 Atım” (120 


tanesi finale kaldı. Yönetmen Robin Campillo'nun 
“Dakikada 120 Atım” filmi gecenin galibi olurken, 
Campillo En iyi yönetmen ödülünü aldı. Ayrıca 
Nahuel Perez Biscayart bu filmdeki rolüyle En iyi 
aktör ödülü, Robin Campillo, Philippe Mangeot 
“Dakikada 120 Atım” ile senaryo ödülünü aldı. 


90 yılı geride bırakan 
Monica Bellucci, Lumicre 
Ödülleri gecesinde yıllara 
meydan okuyan güzelliğiyle 
objektiflere yansıdı. 
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SELİM-SEVİM, DEMİR UYAR © 


ÇIRAĞAN SARAYI'NDA 


SILMI0 1AGOVINO, RALPH RADTKE 
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GIORGI0 SGHIFFEREGGER 


eşi Sevim Uyar'ın ev 
sahipliğinde düzenlenen 
gala yemeğinde cemiyetin 
ünlü isimleri şık bir davette 
buluştu. Kempinski Grubu'nun 
otellerinden olan Venedik 
San Clemente Palace 
Kempinski Otelin ünlü 
şefi Giorgio Schifferegger, 
Venedik Karnavalı ile 
eş zamanlı düzenlenen 
yeme içme festivali için 
Çırağan Palace Kempinski 
İstanbula geldi. Ünlü 
şef İtalyan lezzetlerini, 
Çırağan Sarayının Kaftan 
Salonu'ndaki yemekte 
misafirlerin beğenisine sundu. 
Gecede konuklar şıklık rüzgarı 
estirirken; Feryal Gülman, 
No 21 imzalı kırmızı elbisesi 


Venedik Karnavalının rüzgarları İstanbulda da esti. 
Selim-Sevim Uyar çiftinin Çırağan Sarayında verdiği 
yemek davetinde İtalyan şef özel sunum yaptı. 


ermak Şirketler Grubu 
| Başkanı Selim Uyar ve 


ve Gianvito Rossi stilettolorı 
ile stilini yansıtıyordu. Berrin 
Yoleri Valentino'dan siyah 
dantel detaylı elbisesiyl 
sade bir şıklık içindeydi. 
Berrin Okçu, su yeşili, Erika 
Cavallini elbisesini Bvlgari 
ayakkabıları, Miu Miu 
çantası ve Begum Khan 
küpeleriyle kombinlemişti. 
Yemek öncesi kokteyl 
alanında keyifli bir sohbete 
dalan davetliler daha sonra 
Kaftan Salonu'nda lezzetli 
sunumların tadını çıkardı. 
Göz kamaştırıcı kostümleri, 
maskeleri ve danslarıyla 
ünlü Venedik Karnavalı'ndan 
ilham alan “Venedik Yemek 
Festivali”, Çırağan Palace 
Kempinski İstanbul'da 18 
Şubat'a kadar ziyaretçilerine 
İtalyan lezzetlerini tattıracak. 


Zafer TEKTAŞ - zafertektas©alem.comir 


ÇİĞDEM HİTAY 


FERYAL GÜLMAN 


KAFTAN SALONU'NDAKİ YEMEKTE KONUKLARIN 
ŞIKLIĞI DİKKAT ÇEKTİ. FERYAL GÜLMAN, NO21 
İMZALI KIRMIZI ELBİSESİ VE GIANVITO ROSSİ 

STİLETTO'LARIYLA GÖZ ALICIYDI. 


BERRİN-AHMET YOLERİ 
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JÜLİDE EŞ, ŞÜKRAN BÜZELİŞ, ŞEBNEM BALKAN 
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NEŞE KAVAK MERAL YAZIĞI 
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SULAN TOPLUSOY 


GÜLBİN SİMİTGİOĞLU 


AŞK VE PIRLANTANIN 


Sevgililer Günü öncesi aşk ve tutkunun 
dansı tangoyla başlayan davette 
sergilenen pırlantalar göz kamaştırdı. 


evgililer Günü öncesinde 
S Zen Pırlanta, Emaar 

mağazasında aşk ve 
pırlantanın büyüleyici hikayesinin 
anlatıldığı bir davet verdi. 
arkanın seçkin müşterileri için 
verilen şık davette Mücevher ve 
Lüks Marka Danışmanı Şebnem 
Balkan keyifli söyleşisinde, 
“Aşk ve Pırlantanın 700 Yıllık 
Öyküsü”nü konuklarla paylaştı. 
Balkan, söyleşisinde “Elmas, 
evlilik bağını simgeleyen 
halka yüzük ile, XV. yüzyıldan 
sonra buluştu ve bu birliktelik 
yüzyıllarca devam edecek 
bir geleneğe dönüştü. Her 
pırlanta, doğadaki mucizevi 
oluşumu sırasında meydana 
gelen doğanın parmak izlerine 
sahiptir. Bu nedenle her pırlanta 
biriciktir, doğada bir eşi daha 
yoktur. Tektaş ışıltısı ile büyüleyici 
ve ilham vericidir. Hediye 
edilen kişinin de hediye eden 
için özel ve tek olduğunu ifade 


eder. Bu nedenle ölümsüz 
aşkın sembolü tektaş pırlanta 
ile evlenme teklif etmek çok 
anlamlıdır”dedi. Markanın 
Yönetim Kurulu Üyesi Şükran 
Güzeliş'in ev sahipliğindeki 
davete Neşe Kavak, Jülide 
Ateş, Suzan Toplusoy, Gülbin 
Simitçioğlu, Meral Yazıc 
gibi iş ve cemiyet dünyasının 
tanınmış isimleri katıldı. “Aşk ve 
Pırlantanın 700 Yıllık Öyküsü” 
davete katılan seçkin konuklar 
tarafından ilgiyle dinlendi. 
Davetliler, tarinte hediye edilen 
ilk yüzükten günümüze dek 
birbirinden farklı pek çok çarpıcı 
aşk ve pırlanta hikâyesini ilgiyle 
dinlediler. Kokteylle başlayan 
davet, tutkunun ve aşkın en 
g 
d 
P 


üzel sembolü olan tango 

ans gösterisiyle renklendi. Zen 
rlanta'nın özel koleksiyonu ve 
Sevgililer Günü için hazırlanan 
modeller davetliler tarafından 
beğeni ile incelendi. 


Ertan DEMİRBİLEK - ertan.demirbilek&alem.com.tr 


FİGEN KIRAL, ŞULE ARGÜDER ARZU KUNT “SONGÜL TOPRAK ÖZSAN 


Cengiz-Ayfer Toprak Karavan çiftinin ev sahipliğindeki karma 
serginin açılışında cemiyetin sanatsever isimleri bir araya geldi. 


dg KA Art Gallery by Cengiz Karavan gördü. Her sergisinde bir sosyal sorumluluk 
sanat galerisi, bu yılın ilk kış sergi projesine destek veren galeri, ilk sergisinin 
davetini Arçelik'in Akmerkez'deki gelirinin bir kısmını şehit aileleri derneklerine 
yenilenen mağazasında gerçekleştirdi. bağışlamıştı. Galeri bu yıl yine bir sosyal 
Galeri, Türk resminin usta sanatçılarının sorumluluk projesine destek vererek, sergi 
eserlerinden oluşan karma resim sergisi gelirinin bir bölümünü “Başarım Sensin 

ile sanatseverleri sanatın güzellikleriyle Derneği'ne bağışlıyor. Bu anlamlı sergi 8 
buluşturmaya devam ediyor. İş ve cemiyetin o Mart'a kadar sanatseverlerin ziyaretine açık 
renkli simalarının katıldığı sergi yoğun ilgi kalacak. Sergide toplam 32 eser sergileniyor. 


Sancar Kemal DEMİR - sancar.demir&alem.com.r 


Türkiye'nin tek Uzay Mimarı Ayşe Ören, 
uzayla ilgili tasarımlarını Monster 
Notebook ile somutlaştıracak. 


luslararası yarışmalarda pek çok ödül alan, Fransa 
U Dışişleri Bakanlığı tarafından “Geleceğin Lideri” 

ilan edilen, NASA ile ESAhNın yer aldığı uluslararası 
platformlarda konferanslar veren Ayşe Ören, çalışmalarını, 
alanında kendini kanıtlayan Türk bilgisayar firması 
Monster Notebook ile yapacak.İnsanların Ay ve Mars 
gibi gök cisimlerinin yanı sıra uzayın başka yerlerinde 
kuracakları yaşam alanları ve araçlarla ilgili fikirler sunan 
ve fikirlerini çeşitli tasarımlarla somutlaştıran Ayşe Ören'e 
çalışmalarında ihtiyaç duyduğu işlem gücünü Monster'ın 
bilgisayarları sağlayacak. Ayşe Ören konu hakkındaki 
düşüncelerinidile getirirken, “Disiplinler arası etkileşim ve 
meslek birliktelikleri her zaman yeni gelişmelere kapı açar. 
Tasarımların, hayalden geçmesinin ilk adımı zihinden 
bilgisayara aktarılması ve bunun da yeterli teknik güce 
sahip olan makinelerde gerçekleşmesidir” dedi. 
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SARA SAMPAND 


amfAR GALADA 


ŞIKLIK YARIŞI 


Cipriani Wall Street'te bu yıl 20'si 
gerçekleşen amfAR New York Gala'ya 
beyazperdenin ünlü yıldızları ve 
podyumların gözde modelleri katıldı. 


IDS araştırmalarına 
destek sağlamak 
için düzenlenen 


amfAR New York Gala, 
moda haftası kapsamındaki 
en renkli davetti. Bu yıl 

20'si düzenlenen Cipriani 
Wall Street'teki galaya 
beyazperdenin ünlü yıldızları 
ve podyumların başarılı 
modelleri katıldı. Yönetmen 
ve yapımcı Lee Daniels ile 

W dergisinin genel yayın 
yönetmeni Stefano Tonchi'nin 
onurlandırıldığı galada 

ev sahibi görevini “Empire” 
dizisinin yıldızlarından Taraji 
P. Henson üstlendi. Sienna 
Miller, Dior elbisesi ve The 


Row çantasıyla gecenin en 
şık konuklarındandı. Sara 
Sampaio, Armani Prive elbisesi 
ve Chopard mücevherleriyle 
göz kamaştırdı. Galada 
beyaz tercih eden isimlerden 
Hailey Baldwin, Roberto 
Cavalli; Nina Agdal, Balmain 
ve Nicola Peliz, Tom Ford 
elbiseleriyle beğeni topladılar, 
Poppy Delevingne, Dundas; 
Heidi Klum, Zuhair Murad; 
Elsa Hosk, Jonathan Simkhai; 
Joan Smalls, Dolce & 
Gabbana; Lucy Hale, Jenny 
Packham; Taraji P. Henson, 
David Koma ve Olivia Culpo, 
Redemption tasarımlarıyla 
galaya katıldılar. 


Ayça BARUTTANMAN / Reuters - Getty Images Türkiye 


POPPY DELEVİNGNE 


NINA AGDAL 


TARAJI P. HENSON 


GALADA BEYAZ TERCİH EDEN HAİLEY BALDWIN, 
ROBERTO CAVALLI VE NINA AGDAL, BALMAIN 
ELBİSELERİYLE BEĞENİ TOPLADILAR. 


« 


NIGOLA PEL 


95 


. 
— 


va 
— 
. 


ti 


in a 


N 


SELİN BOZKURT. BUBİ-AYŞE HAYON 


İyilik İçin Sanat Derneği Başkanı Selin Bozkurt yeni yaşını 
cemiyetin renkli isimlerini buluşturan bir davet ile kutladı. 


anatın iyileştirici gücünden yola çıkarak ve cemiyet hayatının ünlü isimleri katıldı. 
S düzenlediği sanat konseptli davetlerde Yerli ve yabancı birçok markanın iletişim 
cemiyet ve iş dünyasının renkli isimlerini danışmanlığını yürüten Selin Bozkurt'un 
bir araya getiren İyilik İçin Sanat Derneği doğum günü davetini ünlü Dj Kaan Demiral ve 
Başkanı ve Manifesto İletişim Grubu CEO'su şarkıcı Melek Mosso'nun şarkıları renklendirdi. 
Selin Bozkurt, yeni yaş mutluluğunu Frankie'de O İş, sanat ve medya dünyasının birbirinden 
düzenlenen doğum günü partisinde önemli isimlerinin bir araya geldiği gecede 
ir ' i dostlarıyla paylaştı. Davete Emin Hitay, Bozkurt, tüm sevdikleriyle bir arada olmanın 
EMİN HİTAY pa px Bubi-Ayşe Hayon, Seçkin Pirim gibi iş, sanat mutluluğunu yaşadı. 
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OLGAY AKAY, SAADETTİN SARAN, İLHAN UZUNDURUKAN 


cep telefonlarından gerekse de diğer dijital 
platformlardan güçlü bir şekilde hayatımızda 
yer almaya devam ediyor. RİAK (Radyo Dinleme 
Hizmetleri Organizasyon, Tanıtım ve Yayıncılık Anonim 
Şirketi, Nielsen Araştırma Şirketi ve radyo ajansları 
iş birliğiyle, radyonun etkili bir mecra olduğuna 
e L reklam veren ve medya planlama ajansları nezdinde 
Radyonun etkili bir mecra olduğuna dikkat çekmek üzere renkli bir gece düzenledi. “Sesin 
i ei Ni Gücüne Kulak Ver” sloganı ile Raffles İstanbul Otel'de 
dikkat çekmek il düzenlenen erçekleşen geceye iş ve cemiyet hayatından seçkin 


geceye radyo programcıları renk kattı. . isimler katıldı. 
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R adyo, gelişen teknolojiye entegre olarak, gerek 


(0) 


Yaza doğru dozu artırarak ışıl ışıl 
parlayacağımız bir sezona girmiş bulunuyoruz. 
İlkoahar-Yaz 2018 koleksiyonlarında Dior'dan 
Chanele; Tom Ford'dan Gucci'ye tüm markalar 
tasarımlarında pul ve payetlere oldukça fazla 


yer verdiler. Parlamaya hazır mısınız? 


Lara MUTLU - lara.mutluGalem.comir / Fotoğraf: Getty Images Türkiye 


OSCARDE | 
LARENTA 


CAROLINA 
HERRERA 
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RACHEL ZOE, 
bomber ceket 


e 


e. 9 
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RACHEL 
ZOE, etek 


ALEXANDER 
WANG, çanta 


DOLCE & 
GABBANA, ceket 


Bu sezon pulları ve payetleri giyinmenin 
en iyi yolu onları gündelik hayata 
adapte etmek. Yani Payetler gece 

içindir” düşüncesi çoktan rafa kalktı. 
Payetli bir sweatshirt ve jean ikilisiyle 
gündüzden geceye devam edebilirsiniz. 


GOLDEN GOOSE, 
spor ayakkabı 


iğ 
a 
& b 
2. 
£ 
X. 


MICHAEL 
KORŞS, elbise 
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CHANEL, 
çanta 


Hollandalı sanatçı grubu Robin 
Stam, Joeri Horstink ve Mark 
van Wijk tarafından tasarlanan 
“'Meltind Disco Balls” adlı bu eser 
sizce de baharda payet modasına 

gönderme yapmıyor mu? 


RAISA & 
VANESSA, ceket 


NARCISO 
RODRİGUEZ, bluz 


SACRIOS 
STUDIO, çizme 


MARY 
KATRANTZOU, 
sweater 


en ri 


JIMMY CHOO, 
ayakkabı 


TOM 
FORD, etek 


Alem 
huxUrv 


CENTİLMENLER KULÜBÜNE HOŞ GELDİNİZ! 
PÜSKÜLLÜ, TOKALI VE BAĞCIKLI AYAKKABILAR 
ZAMANSIZ PARÇALAR OLARAK HEM ŞIK HEM 

SPOR KOMBİNLERİ TAMAMLIYOR. 


Fotoğraf: Metin BAKIRKAYA 
Styling ve prodüksiyon: Ayşe SÖNMEZ 
Fotoğraf asistanı: Caner METİN 


© FRATELLI ROSSETTİ / HARVEY NİCHOLS, ayakkabı 
© SANTONI / BEYMEN, ayakkabı 

© TOM FORD / HARVEY NICHOLS, ayakkabı 

© FRATELLI ROSSETTİ / VAKKO, ayakkabı 


a | ae Marie da 


Begüm Kıroğlu 


Begüm Khan markasının yaratıcısı ile 
hayatına renk katan lüksleri üzerine konuştuk. 


Lara MUTLU - lara.mutluGalem.com.tr 


SGRDAR.GÜLGÜN 


Favori 
sehpa üstü 
kitabınız? 
Ottoman 

İ Chic. 


a 
« ASSOULINE 


En sevdiğiniz manzara? 
İstanbul'dan sonra, 
Ege'deki günbatımı; 


üm altın saat! 


Sahip olmayı hayal 
ettiğiniz sanat eseri? 
Claude Lalane'in 
krokodil sandayesi. 
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Favori seyahat 
destinasyonlarınız? 
Hindistan/'in Rajastan 
bölgesi, Bangkok ve 
Marakeş. 


Asla hayır 
diyemediğiniz 
yiyecek? 
Çikolata. 


> > 
“Lüks bence çok kişisel bir kavram. 
Biri için bir tasarım ürüne sahip 
.  olmaklüksolabilir birdiğeri için ise 
. j — gün batımında kahve içmek. Benim 
ElizabethA rdeşi için ise lüks, özgürlük!” 

j 
N 


) 
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TME ORIĞINAL 


Kendinizi içinde en 
rahat hissettiginiz 
tasarımcı? 

Rosie Assoulin, 
Dries Van Noten, 
Leal Daccaret ve 
Tome kıyafetlerini 
sık giydiğim bazı 
tasarımcılar. 


Vazgeçilmez 
3 güzellik 
Sieht H ürününüz? 
yü j Elizabeth Arden 
ir 8 Hour Cream 
Skin Protectant ve Ortigia 


Sandalo 
parfüm. 


DRIES VAN 
NOTEN 
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Oyuncak hikayesi 


Akris, İlkbahar-Yaz 2018 koleksiyonu için ilhamı 
Alexander Girard'ın oyuncaklarından almış. 
Oyuncakları en büyük ilham kaynağı olarak 
gören Girard, geçtiğimiz yüzyılın en modern 

tasarımcı ve mimarıydı. Siz de kendinizi 
Akris'in tasarımlarıyla oyuna dahil edin. 


Lara MUTLU - lara.mutluGalem.com.r 


Love & Can Bags, Ninan Gider'in yaklaşık iki 
sene önce Bodrum'da kurduğu çanta markası. 
Ege ve Akdeniz esintileri taşıyan tasarımların 
her biri elde tasarlanmış. Hasır kova çantaların, 
clutchlların, portföylerin öne çıktığı Love & 
Can'in tasarımlarında natürel renkler hakim. 


Beste İnce tarafından kurulan ve serüvenine 
“oabuş' olarak adlandırılan terlik modelleriyle 
başlayan Sobe Hand Made markasının tüm 
ayakkabıları yakın markajımızda! Markanın 
özellikle üstü kürklü terlikleri bir harika. 

Aynı şekilde farklı bot modelleri arıyorsanız 
Sobe'nin Nişantaşı Akkavak'ta bulunan 
showroom'una bir uğrayın deriz. 


Ebru Karahasan'ın kurduğu Reason, 
yumuşak ve dayanıklı kumaşlardan; 
özenle çıkarılan kalıpları, kaliteli dikiş ve 
doğal aksesuarları birleştirip uzun ömürlü 
giysiler yaratma amacıyla yola çıkan 

bir marka. Reason'ın en önemli özelliği, 
hızlı moda ve tüketime karşı olan tavrıyla 


sürdürülebilir tasarıma verdiği değer. 
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Lüks 
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Kristallerin ışıltısı 


1856 yılına uzanan geçmişi ile şimdilerde 
Hermes grubunun da bir parçası olan el 
yapımı Saini-Louis avize ve şamdanlar, 
artizanların modern dokunuşuyla bugünkü 
görünümüne kavuştu. Macau'daki MGM 
Grand'in tercihi olan ve mavi, mor kuvars, 
açık yeşil ve altın renkleriyle bu avizeler 
Türkiye'de Luxuria'da satılıyor. 


Elif ÖKSÜZ - elifoksuz©alem.comir 


Londra'nın ünlü sanat galerilerinden Hicks Gallery, yılın 
ilk sergisinde Sör Peter Blake'in eserlerine yer veriyor. 
İngiliz Pop art'ın babası olarak bilinen Blake, her gün 
rastladığımız objeler ve çevremizdeki gelişmelerin sanat 
eseri oluşturduğuna inanıyor. Peter Blake'in eserleri 60'lı 
yıllara gönderme yaparken, bize çocukluğun masumiyetini 


ve nostalji hissini yansıtıyor. “First and Foremost: Peter 
Blake” ismini taşıyan sergi, 25 Şubat'a kadar görülebilir. 


New York'ta bulunan Hard Rock Cafe, müziğin ikonik 
ismi Prince'in eşyalarının açık artırmasına sahne oluyor. 
I9 Mayıs'ta gerçekleşecek açık artırmada, müziğin 
ikonik isminin gardırobundan parçalar ve gitarları 
satışa çıkacak. Ünlü müzayede evi Julien's Auctions'ın 
düzenleyeceği açık artırma için müzayede evinin 
yönetim kurulu başkanı Darren Julien şöyle diyor: 

“Bu muhteşem koleksiyondaki her parça, sıradışı ve 
tutkulu bir sanatçının müziğini ve yaşadıklarını kutlama 
maliyetinde çok önemli. Prince'in müziği ve tarzı, onu 
diğer müzik ikonlarından ayırıyor ve onu bir daha 
hayatımız boyunca karşılaşmayacağımız bir kültürel 
fenomen haline getiriyor” 
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Hollywood yıldızları, Rus stil ikonları, reality şov yıldızları ve blogger'lar.. 
Defilelerin ön sırası her dönem farklı isimleri ağırlıyor. Son dönemde ise 
şovlarda aristokrat ailelere mensup ya da farklı birçok işin üstesinden 
gelen genç yüzler çıkıyor karşımıza. Onları tanımaya ne dersiniz? 


Ayça BARUTTANMAN - ayca.tanman©alem.com.tr / Fotoğraflar: Getty Images Türkiye, Reuters 


İtalya'nın aristokrat ailelerinden birine mensup olan 
Viola ve Vera Arrivabene, Venedik'te 16. yüzyıldan 
kalma Palazzo Papadopoli'de büyümüş. Dior, 
Valentino ve Dolce & Gabbana defilelerini kaçırmayan 
kardeşler, moda haftalarından arta kalan zamanlarını 
kendi markalarıyla ilgilenerek geçiriyorlar. Arrivabene 
kardeşlerin markası Vibi, Venedikli gondolcuların 
ayakkabılarından ilham alan tasarımlardan oluşuyor. 
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Lady Amelia Windsor 


İngiltere Kraliyet Ailesi'nin genç üyelerinden Lady Amelia Windsor, moda 
tutkusunu kariyere dönüştürmeye karar vererek modelliğe adım attı ve 
Dolce & Gabbana defilesinde podyuma çıktı. Kraliçe Elizabeth'in kuzeni 
Kent Dükü Prens Edward'ın torunu olan Lady Amelia Windsor, moda 
haftalarını yakından takip ediyor. 2016 yılında Tatler dergisine kapak 
olan Lady Amelia, Edinburgh Üniversitesi'nde modern diller üzerine 
eğitim alıyor. 


Dolores Doll 


Dolores Doll, Parizyen stilinin yeni nesil 
temsilcilerinden. 2014 yılında rol aldığı 
Jacguemus kampanyasıyla kariyerinde 
büyük bir çıkış yakalayan model, Chanel 
defilelerinin değişmez yüzlerinden biri 
şimdilerde. Paris'te doğup büyüyen Doll, 
modem tasarımları vintage parçalarla 
birleştirmeyi seviyor. 23 yaşındaki model 
dekorasyona büyük ilgi duyuyor. 


Aktör Vincent Perez ve yazar 
Karine Silla'nın kızları Iman Perez, 
moda sahnesinin parlayan 
isimlerinden. Modellik kariyerinde 
emin adımlarla ilerleyen 19 
yaşındaki Perez, özellikle Paris 
Moda Haftası kapsamında 
düzenlenen şovları ve partileri 
kaçırmıyor. Annesi Karine Silla'nın 
romanından uyarlanan “Un 
Baiser Papillon” ile oyunculuğa 
da adım atan Iman Perez, aynı 
zamanda başarılı bir binici. 
Perez, 2020 yılında Olimpiyatlara 

katılmayı planlıyor. 


Yazar Denis Robert'ın kızı Loulou Robert, Sorbonne'da eğitim alırken 
modellik yapmaya başladı. Birçok ünlü markanın kampanyasında görev 
alan Robert, 22 yaşında ilk ilk romanı “Bianca'yı kaleme aldı ve büyük 

ilgi çekti. Kitabın devamı “Hope” ile yolculuğuna devam eden Robert, 
“Bianca'nın filmini çekmeyi ve ana karakteri canlandırmayı hayal ediyor. 
Çok sevdiği modelliğe de devam eden Loulou Robert, sevdiği markaların 
defilelerinde ön sırada yerini almayı ihmal etmiyor. 


m 


Fotoğraf: Reuters 


Şehirli kovboy 


Moda haftalarının sıkı takipçisi Caro Daur, Dolce 
& Gabbana defilelerinin de aranan yüzlerinden. 
Instagram'da 1.5 milyon takipçisi olan Daur, sokak 
stiliyle de ilgi çekiyor. Paris sokaklarında objektiflere 
yansıyan Caro Daur, püsküllü Elie Saab ceketi ve 
piton botları ile kovboy tarzına lüks bir dokunuş 
katıyor. Daur'un çantası Dolce & Gabbana imzalı. 
Ayça BARUTTANMAN - ayca. tanman©alem.comir 


Sandro jean, Donna Karan 
deri ceket ve yıldızlı Laurence 
Dacade botlar ile günlük 
stilinize farklı bir dokunuş 
katabilirsiniz. 


Havalı bakışlar 


Gözlük seçiminde cesur tercihler 


yapmaya hazır olun! Püsküllü Helmut Lang et 


Coach ceket ve Coach 
botlar ile gözden kaçma 
mümkün değil. 


GUCCI, gözlük 


BULGARI, gözlük MCCARTNEY, gözlük 
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“Mavinin. 
en saf hali 


2018 kış sezonunun sürprizlerinden biri de 
daha çok yazla özdeşleşmiş bebek mavisinin 
tasarımlara ağırlık veren renkler arasında 
başı çekmesi oldu. Beyza Uyanoğlu, Victoria 
Beckham etek ve kazağını tüy detaylı Jimmy 
Choo ayakkabılarla tamamlamış. “This Is 
Us”ın yıldızı Mandy Moore, bir ödül töreninde 
Vika Gazinskaya elbisesiyle... Sokak stilinin 
yıldızlarından Charlotte Groeneveld ise oversize 
Each x Other paltosuyla trendi takip etmiş. 


MANDY MOORE 


Fotoğraflar: Getty Images Türkiy 


Hit parçalar 


Bebek mavisi özellikle 
çanta koleksiyonlarında 
ön planda. 


ESCADA, 
ceket 


| 


MOSCHINO, 
etek 
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Mergim markasının yaratıcılarından Lal Ersu'nun güncel ve vintage olanı 
kusursuz şekilde harmanladığı ilham verici stilinin izlerini evinde sürdük. 


Lara MUTLU - lara.mutlu©alem.comir / Fotoğraflar: Selin SARAL 


Nâ 


4 / ir parçanın kullanılmayı düşünülmeyen 
şeklini kombinlemeye bayılıyorum, o 
zaman işte başka görünüyorsunuz!” 
diyen Lal Ersu kusursuz güzelliği ve 

ilham verici stiliyle dikkat çeken henüz çok 
genç bir isim. Kendisi aynı zamanda annesi 
Melike Sabuncu ve ablası Serra Sabuncu ile 
birlikte kısa zamanda büyük ses getiren Mergim 
markasının da yaratıcılarından. Ersu ile evinde 


bir araya gelerek stili ve hayatı üzerine konuştuk. 


Nasıl bir stile sahipsiniz? 

Genellikle kat kat giyinmeyi seviyorum! Vintage 
görünümlü sezona uyarlanmış parçalar 

ile sezonun trendlerini karıştırıyorum. Bir 
parçanın kullanılmayı düşünülmeyen şeklini 
kombinlemeye bayılıyorum, o zaman işte başka 
görünüyorsunuz! 


Bugüne kadar duyduğunuz en iyi stil 
tavsiyesi neydi? 
Kesinlikle “More is morel” 


Gardırobunuzda en çok neler bulunur? 
Jean'lerim ve dik yakalı renkli ve çizgili 
kazaklarım vardır. 


Almaktan asla bıkmayacağınız parçalar 
neler? 
Tabii ki ayakkabı! 


“Hikayesi olan mücevherlere 
dayanamıyorum. Onları 
üzerinizde taşımak bir 
hikayenin parçası olmak gibi! 
En çok küpe takıyorum; hatta 
takmadan dışarı çıkmıyorum. 
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Mergim kadını koleksiyonumun 
her parçasını düşünmeden 
hem gündüz hem de gece 
siyebilmeli; tasarımlarımı her 
zaman ona göre yapıyorum. 


Mücevherlerle aranız nasıldır? 
Hikayesi olan mücevherlere 
dayanamıyorum. Onları 
üzerinizde taşımak bir hikayenin 
parçası olmak gibi! En çok küpe 
takıyorum; hatta takmadan dışarı 
çıkmıyorum. 


Koleksiyonlarını merakla takip 
ettiğiniz favori tasarımcılarınız 
kimler? 

O kadar çok var kil Alexander 
Vauthier, Kym Ellery, Simon 
Jacguemus... 


Mergim markası ne zaman, 
nasıl doğdu? 

Mergim markasını annem 15 yıl 
aradan sonra 2015 yılında yeniden 
kurdu; ben Londra'dan döndükten 
sonra annem ve ablamla 
çalışmaya ve tasarımlar yapmaya 
başladım. 


Tasarımlarınız için neler size 
ilham veriyor? 

Birçok şeyden, her yerde ve 

her an ilham alıyorum; tek bir 
şey söylemek çok zor. Ama en 
çok vintage tasarımlardan 
etkileniyorum diyebilirim. 


Tasarım motto'nuz nedir? 
Mergim kadını koleksiyonumun 


her parçasını düşünmeden hem 
gündüz hem de gece giyebilmeli; 
tasarımlarımı her zaman ona 
göre yapıyorum. Ayrıca Mergim'i 
kesinlikle uluslararası seviyeye 
taşımak istiyoruz, bunun için 
çalışmalara başladık. 


Hayatta en çok ne size ilham 
veriyor? 
En çok ilhamı annemden alıyorum. 


Klasik bir gününüz nasıl 
geçer? 

Günüm genelde pilates ya da 
meditasyonla başlar, devamında 
eğer koleksiyon hazırlığı 
dönemindeysem atölyede 
işlerimi hallederim; desen ve kalıp 
çalışmalarını yaparım. İşlerim 
bittikten sonra akşam üzeri 
kızlarla bir kahveye veya yemek 
için buluşmaya çalışırım. 


Hayatta sizi en çok ne mutlu 
eder? 

Palmiyeleri gördüğüm an mutlu 
olurum. 


Hayat motto'nuz nedir? 
Her zaman anda kalmaya 
çalışarak; günün temposuna 
kapılmadan yavaşlamayı 
hatırlayabilmek! 
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Dante'nin “İlahi 
elşeilşrefeğe 
Da Polentaril 
1819 tarihli 


5 yl 
Jı Francesca 
) Malatesta. 
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Sanal tarihinin unutulmaz isimlerine ilham veren 
efsane aşklar bir kitapta bir araya geldi. Agata 
Toromanoftf'un kaleme aldığı “Sanat Tarihinde 
Aşıklar”da farklı dönemlerden ve dünyanın farklı 
noktalarından çiftleri ölümsüzleşiiren tablolar, 
heykeller ve fotoğraflar yer alıyor. 


Ayça BARUTTANMAN - ayca.tanman©alem.comir / Fotoğraflar: Sanat Tarihinde Aşıklar 


Beatles grubu 
üyelerinden John 
Lennon ve eşi Yoko 
Ono'nun 1969 yılında 
Vietnam Savaşı'nı 
eleştirmek için 
Amsterdam'daki Hilton 
Hotel'in kral süitinde, 25- 
31 Mart 1969 tarihlerinde 
gazetecilere verdikleri 
Barış İçin Yatakta 
pozlarından biri. 


Pierre-Auguste Renoir'ın 18853 tarihli Kırda Dans tablosu. 


Floransalı 

er aşk özeldir, ama bazıları daha ressam Luigi 

da özel.. Sanat tarihçisi Agata Bechihnin 

Toromanoff'un kaleme aldığı, hep gösterişsiz 

kitap'ın Ayşegül Gürsel Duyan'ın bir masada 
çevirisiyle Türk okuyucularla buluşturduğu sohbet 
“Sanat Tarihinde Aşıklar”, unutulmaz çiftlerin eden yaşlı 
sanatla buluşmasını kutluyor. Kitapta farklı bir çifti 
dönemlerde ve dünyanın farklı noktalarında resmettiği 
aşklarıyla ilham veren çiftleri ölümsüzleştiren Mutlu Çift 
tablolar, heykelller ve fotoğraflar kronolojik tablosu. 
sıraya göre dizilmiş. Sanat tarihinde romantik 
bir yolculuğa çıkaran “Sanat Tarihinde 
Aşıklar”da Edouard Manet, Johannes Vermeer, 
Claude Monet, Pierre Auguste Rencir, 
Rembrandt, Rubens, Gainsborough, Gustav 
Klimt, Amedeo Modigliani, Paul Gaugin, Pablo 
Picasso, Vincent Van Gogh, Roy Lichtenstein ve 2 
daha birçok sanatçının eseri yer alıyor. Kitapta > 
Antik Mısır'dan Ahenaton ve Nefertiti, Ortaçağ S 
efsanelerine konu olan Tristan ve Isolde, e p 5 
Rönesans'tan Paolo ve Francesca'nın yanı sıra mama GEZİ 
John Lennon-Yoko Ono çifti de yer alıyor. William John Hennessy'nin 1879 tarihli Dijon Gururu tablosu. 
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stiliyle öne çıkanların 


Kişisel ve mimari Renk Şifresi Danışmanı Zeynep 
Tarhan Musludan cemiyetin ünlü isimlerinin favori 


renkteki kıyafetlerini yorumlamasını istedik. 
ZEYNEP TARHAN MUSLU Çise GÜNGÖR - cise gungor&alem.comir / Fotoğraflar: Alem Arşiv 


Kırmızı, kadınların hem en sevdiği hem de 
en korktuğu renklerin başında geliyor. Aynı 
zamanda kırmızı en sık kullanılan vurgu 
rengidir. Tepeden tırnağa kırmızı giymeye 
gelince, cesareti olanlar çok daha çarpıcı 
imajlar elde edebiliyor. Kırmızıyı doğru 
oranda ve noktada vurgulamak gerek. 
Ama en önemlisi kırmızının ton ayarını 
doğru seçmek. Sıcak-soğuk ekseninde çok 
kırılgan bir noktada duran kırmızı hata tolere 
edemeyen renklerde ön sırada. 


Çok başarılı bir 
monokromatik kırmızı 
kullanımıyla karşı karşıyayız. 
Bu kırmızı-pembe birleşimi 
Arzu Sabancı'nın sevdiği bir 
şey. Renk tonu seçimi, desen 
dozajı ve makyoj birleşimi 
mükemmel. Bu fotoğrafta 
doğru ton seçimi kişisel 
renkleri aşmış arka planda 
görünen ağacın ışıltılarına 
kadar kaymış. Fotoğrafın 
fonunu anlık yönetmeye 
varıncaya kadar renk 
farkındalığı yüksek birinin 
ton hatası yapması tabii ki 
imkansız. 


Çok doğru bir kişisel ton ayarı ve ek 

materyal seçimi yapmış ve bunu yine da kişisel renk ayarıyla | i 
doğru makyaj ve saçla birleştirmiş. ilgilidir. Burada renk 

Keskin ve bir damla ısı içeren bu kırmızı 
tonunu elbise form seçiminde de keskin 
hatlı formlarla birleştirseydi daha da 
başarılı bir görünüm elde edebilirdi. 


seçimi de form seçimi 
de epey cesaret " 

gerektiriyor. Saçı ve 
makyajı sade tutması | p 
çok doğru bir karar. j “ 
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BEYA 


2018 “Kış mevsiminde beyaz giyilmez!” 
tabularını yıkan güzel bir yıll Sadece 
podyumda değil, sokakta da bolca 

beyaz kombinasyon gözlemliyoruz. Beyaz 
dediğimiz renk sadece saf beyazla kalmıyor. 
Kişisel ton ayarına göre binlerce farklı 
beyaz tonu mevcut. Burada önemli olan, 
kişinin hangi beyaz tonunda iyi göründüğü, 
o beyaz tonunu ne dozda ve başka hangi 
renklerle kullanabileceği. Ayrıca beyazlar en 
fazla renk hatası yapılan tonların başında 
geliyor. Yüzü ciddi anlamda aydınlattığı 

için ince ton ayarı yapmak eğitilmiş bir 

renk bakışı gerektirir. Avantajı olduğu kadar 
dezavantajı da olan bu renk, kullanıldığı 
parçada dikkat çekiyor. Yani, fazlalıklarınızın 
olduğunu düşündüğünüz, güvenmediğiniz 
bölgelerinizde beyaz kullanımı dikkatleri 
üzerinize daha fazla çekecektir. Bu noktada 
kişilerin proporsiyonlarını da baz alarak, 
doğru ton ve doğru bölge seçimiyle beyaz 
kullanımına karar vermesi önemli. 


Tuğana Savgı Kaya 
Kişisel renk ayarını çok iyi biliyor Tuğana Savgı 
Kaya. Saf beyazı taşıyacak düzeyde bir kişisel 
renk keskinliği ayarına sahip. Dolayısıyla 
baştan aşağı saf beyaz bir kombin onun 
üzerinde asla göz yoramaz. Kırmızı grafik 
detaylarla kıyafeti daha da kişiselleştirmiş. 
Fakat bu keskinlik ayarı için volan değil daha 
net kesimli hatları olan bir ceket bu başarılı 
görünümü daha da iyi tamamlardı. 


Elif Dürüst 


Her kişinin giyebileceği beyaz 
tonu farklıdır. Elif Dürüst, kişisel ton 
ayarını mükemmel tutan beyaz 
tonunu çantada nokta atışı 
yakalamış. Çizmelerdeki gri ton 
yine çok doğru. Ana parçalardaki 
beyaz ise onun kişisel renk 
ayarıyla tam örtüşmese de çok 
zekice bir doku oyunu yaparak 
kaşmir tercih etmiş. Kaşmirin 
doğal olarak yumuşatılmış 
algılanan rengi sayesinde net 
beyazı fazla göz yormaktan 
çıkarmış. Ayrıca bu dozda beyaz 
kullanımı bir kış gecesi etkinliği 
için çarpıcı ve akılda kalıcı bir imaj 
yaratmasını destekler nitelikte. 


Sanem Tezman 
Çok başarılı bir beyaz 
kullanımı! Onun beyazları 

hafif yumuşatılmış dokunuşlar 
içermeli ve bunu biliyor. 

Dantel seçimi beyazı daha 

da iyi ve kusursuz taşımasını 
sağlamış. Elbise, saç, makyaj 
üçgeninde mükemmel renk 
dengesi oluşturmuş. Ayakkabı 
ve çanta risksiz görünse de 
siyah yerine pastel bir renk ya 
da griyle tona ton ilerlemesi 
daha da bütünlük içerisinde bir 
kombin yaratmasına olanak 
sağlayabilirdi. 
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Üst seviyede sofistikasyon seviyesine 
sahip bir gri kombinasyonuyla karşı 
karşıyayız. Monokromatik tatta giden 
yumuşak ilerleyiş kesinlikle çok doğru 
ve göz yormuyor. Burada çok küçük bir 
vurgu renk eklemesiyle kombinasyonun 
enerji seviyesi çok daha yükseltilebilirdi. 


Gri, Funda Filibeli'nin renk 
şifresi için çok uygun. Aslında 
anitrasite doğru giden 

koyuluk onun için daha iyi, 
fakat burada tercih edilen 

ufak siyah dokunuşla zaten 

bu ince koyuluk ayarı 

başarıyla oluşturulmuş. Göz 
makyajındaki koyulukla da 
bunu çok başarılı şekilde 
dengelemiş. Öte yandan iri 
altın ışıltılarla tamamlaması da 
yine çok doğru bir renk hamlesi. 


Saç stilinden, telefon 
kılıfına varıncaya kadar 
doğru renk tonları seçmiş. 
Gri ana parçalar minik 
kırmızı vurgularla çok hoş 
bir dinamizm kazanmış. 
Ayrıca seçilen parçaların 
desen ve kalıpları yine 
kişisel renk şifresiyle 
mükemmel örtüşüyor. 


Gri yıllardır fenomen. Hollywood sağolsun 
ki en az 50 tonu olduğunu da biliyoruz artık. 
Ama gerçeği isterseniz 50 değil binlerce gri 
tonu var ve uzunca bir süre daha revaçta 
olacak Avantajları çok olan bir renk gri, 
ama dezavantajları da sanıldığından 
fazla. Örneğin, yanlış kullanıldığında kişiyi 
tamamen kimliksizleştirebilir. Ama renk 
akışları içerisine kolay entegre edilebilen 
bir renk olduğu için çok rağbet görüyor 

ve görmeye de devam edecek. Gri tonları 
kullanırken en önemli nokta açıklık-koyuluk 
ayarında doğru noktayı yakalayabilmek. 


a 7 İİ 
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Tam bir siyah kadını. Pantolon, 
ceket ve siyah uyumu harikal 
Ceketteki detaylar kombinasyona 
hareket katmış. Gayet başarılı. 


Siyahtan bahsederken 
deriyi örnek vermeden 
olmazdı! Deri pantolon, 
beyaz t-shirt, deri botlar 
ve casual ceket. Bu özgün 
kombinasyonu kendine 
çok iyi adapte etmiş. 


Bu siyah mini elbise ona 

çok yakışmış. Çizmelerle 
kurulan bütünlüğü de sevdik. 
Detay olarak gümüş renk 
kullanılması ise çok yerinde. 


Öncelikle siyah bir renktir 
ve herkese yakışmaz. 
oda dünyasını 

çokça domine eden 

bir renk olması herkes 
arafından rahatça 
kullanılabileceğini 
düşündürüyor. Bu yüzden 
de ince gösterdiği gibi 
inanışları beraberinde 
getiriyor. Siyahı 
kişiselleştirilmiş bir ayarda 
kullanmak çok önemli. 
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Sül 


Lacivert zamansız renklerden. Soğuk ve koyu 
olmasından ötürü aynen siyah gibi herkesle 
uyum sağlıyor zannedilse de işin aslı öyle 
değil. Lacivert herkese yakışan bir renk değildir. 
Kişinin bu rengi iyi taşıyabilmesi için mutlaka 
soğukluk ve koyuluk tolere edebilen bir renk 
ayarı olması gerekir. Lacivert kullanımında en 
sık hata jean kullanımlarında yapılıyor, Doğru 
ton ayarı jean kombinlerken iyi düşünülmesi 
gereken bir durum. 


Lacivert siyah klasiği 
başarılı kombinasyonlar 
oluşturmak için joker 
gibidir. Burada üzerine 
konuşmamız gereken 
asıl konu aksesuar 
seçimindeki dozaj 

ayarı ve başarılı 

gümüş tonlarındaki 
akış. Hatasız ve çarpıcı 
sadelikte bir stil. 


Çok sempatik bir lacivert 
takım görüyoruz Burcu 
Hanifin üzerinde. 
Lacivert ve camel uyumu 
Çok şık ve asil bir elbise ona çok yakışmış. Renk 
seçimi, lacivert tonlarıyla şifresi net ve parlak 
güzel örtüşen bir olduğu için aksesuarını 
model. Aksesuorlarda meyilli olduğu renk 
dozaj ayarı da gayet grubundan almış. Bu 
başarılı. Elbise tonu ise sayede ortaya bu 


Yelda Tiftik'le gayet iyi sade ama çarpıcı j 
bütünleşmiş. kombinasyon çıkmış. 
Ayrıca saç stili ve 
makyajı da yaptığı renk i ven 


uyumu için çok doğru. 
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Kaban ve ceket 
uyumu harika! Pembe 
tonlarının arasındaki 
geçişi siyah kullanarak 
tamamlamak güzel 
bir seçim. Belki 

jean yerine siyah 

bir pantolonla da 
denenebilir. 


Soft pembeler bir süredir özellikle bahar 
aylarında çok tercih ediliyor. Artık kış 
sezonunda da bolca kullanılmaya 
başlandı. Soft pembeler herkese yakışmaz, 
zorlamamak gerek. Eğer bu tonun 
yakışmadığını düşünüyorsanız birçok farklı 
pembe tonu üzerinden seçim yapmak daha 
iyi bir fikir. 


Pembe, beyaz ve 

gri üçlüsüyle güzel 
bir uyum yakalamış. 
Bir kombinde 

her açıdan hit 
parçalar kullanmak 
çarpıcılığını artırmış. 
Beyaz botlarına 

da pembe oversize 
kabanına da bayıldık. 


Pembe ve siyah 
uyumu Şirin 
Yalçın'a enerjik 
bir hava katmış. 
Koyu makyaj, 
düz saç kullanımı 
gibi öğelerle 
pembenin bu 
tonu Yalçın'a çok 
yakışmış. 


Sül 


Ton ve ısı ayarı bu renkte de çok önemli, 
hatta birçok renkten daha da önemli. Yanlış 
yeşiller yüze gizli gizli negatif yansımalar 
verir. Kişi kimi zaman hiç farketmeden çok 
ters bir yeşil tonunu kendini en iyi gösteren 
ton bile zannedebilir. 


Yeşil-mor kombini, günlük 
hayatta çok sık uygulanmasa 
da sevilen bir bütün oluşturur. 
Ancak ayakkabılarda 

bordo kadife kullanımı renk 
bütünlüğünü farklı bir ton 
akışında ilerletmiş. 


Başarılı! Bu tonları 
kullanmak çok kolay 
sanılsa da işin aslı öyle 
değil. Ezgi Kıramer, renk 
ayarının meyilli olduğu 
ama kendi şifresiyle 
tam örtüşmeyen bir ton 
tercih etmiş olsa da renk 
oyununun kurallarını 
çok iyi bildiği için doğru 
bütünlüğü yakalamış. 


Doğru tonu 
bulduğunu, bakan 
herkes anlıyordur. 
Ancak biz leopar 
ayrıntısına dikkat 
çekmek istiyoruz. 


PE v> 7 7 Böyle bir yeşille 


i kullanımı hoş olmuş. 
7 i wv zi ü 
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e 
Berrin Okçu 
Burada mavi ve yeşil birlikteliğinin 
oranda dengesi başarılı. Her 
iki ton da kişisel renk şifresiyle 
örtüşüyor. Ayrıca detaylardaki 
gold seçimler de yine nokta atışı. 


OX UN 
Maviler birkaç sezondur sadece tekstilde 
değil birçok alanda yükselişte. Tona ton 
kombinler ve gri içeren maviler diğerlerine 
göre revaçta. Mavi birçok kişinin doğru 
tonlarda kullanabileceği bir renk. Fakat 
başka hangi renklerle ve ne oranda 


kombinleneceği tamamen kişisel bazda 
çalışma gerektirir. 


Begüm 
Gazioğlu Ballı 


Bu kombini herkes yapamaz. 
Tona ton mavi kullanımında 
böyle başarılı bir akış sergilerken 
araya başka koyu renkler 
eklemek çok iyi bir renk bakışı 
gerektirir. Soft mavileri kürkle 
birleştirmesi de doğru bir hamle. 


Berrin 


Zorlu 


Tekdüze siyah 
ilerleyen kombini 
bu açık maviyle 
patlatmak kış 
gününde cesaret 
ister. Berrin Zorlu 
gayet keyifli bir 
kombinasyon 
yaratmış. 
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RELAX BY SE, Hydrafacial, 
cildin tüm bakım 


ihtiyaçlarını karşılayan 
yaşlanma karşıtı ve 
arındırıcı bir bakım sistemi. 
Vakumlama yöntemi ile 
yapılan uygulama, cilt 
tonunun iyileştirilmesi i 
ve gençleşmede 
son derecede etkili. 
Uygulamayı Etiler'de 
bulunan Relax By Se'de 
yaptırabilirsiniz. 400 TL 

a 


Tertemiz bir cilt 


Cildinizin sağlıklı görünmesi için ayda bir cilt temizliği yaptırmak çok 
önemli. Cilt temizliği sadece cildi arındırmakla kalmıyor daha genç 
bir cilt için bakım sağlıyor. Cilt temizliğinize yardımcı olabilecek ürünleri 


sizin için bir araya getirdik. 


Petek KIRBOĞA - petek kirbogaGalem.comir 


BIODERMA, Sensıbio 
H20O, yüz temizleme 
suyu. Hollywood 
yıldızlarının dahi 
favori cilt temizleyicisi 
olan Bioderma 
Sensibio H2O Misel 
Su içeriğindeki cildin 
doğal yapısına 
uygun misel 
tanecikler ile cildi 
nazikçe temizliyor. 


DERMA 


LABORATOIRE DERMATOLOGIOUE 


500ml€ 16.7 FL.OZ. 
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CHANEL, 
Sublimage 
yüz temizleme 


yardımı ile 
cildinize 


temizleyici. 
Besleyici içeriği 
ile cildinizi de 
nemlendiriyor. 
180 TL 


sütü. Bir pamuk 


ASEOP yüz 
, temizleme jeli. 
Bol kremsi bir 
köpük oluşturan 
| jel cildinizdeki 
nem seviyesini 
» de dengeliyor. 


DERMACEUTIC, Advanced 
yüz temizleyici. Makyaj 
kalıntılarını ve fazla 
sebumu etkin bir biçimde 
temizleyerek cilde temiz, 
ferah ve nemli bir his veren, 
hassas ciltler için de son 
derece uygun arındırıcı yüz 
temizleme köpüğü. 171TL 


SARAH 
CHAPMAN, 
Cilde 
uyandırma 
çağrısı 
yapan yüz 
temizleme 
jeli. Cildinizi 
sıkılaştırır 
ve parlaklık 
sağlar. 

135 TL 


Double Toning. 
İçeriğindeki 'mikro-mıknatıs” 
temizleyiciler yüzeyde ve 
daha derinlerde bulunan 
kirliliği hapsediyor ve 
uzaklaştırıyor. 115 TL 


uygulayacağınız 
pratik bir makyaj 


Arındırıcı Toz 
Temizleyici'nin enzim 
peeling etkisiyle cildi 
arındırarak tüm bu 
problemleri çözüyor 
ve su ile aktif hale 
gelen bitkisel enzim 
yapısı sayesinde 
cildin daha 
pürüzsüz ve aydınlık 
olmasını destekliyor. 
90TL 


PERRICONE 
MD, yüz 
temizleme jeli. 
Yaşlanmanın 
içeriden 
dışarıya olan 
etkileri ile 
mücadele 
etmek için besin 
maddeleri ve 
antioksidanlar 
bakımından 
zengin bir yüz 
temizleyici. 
400 TL 


SUNDAY RILEY, 
Blue Moon 

yüz temizleme 
balmı. Anti 
oksidan 
bakımından 
zengin kakao 
yağı ve Alman 
papatyasından 
oluşan içeriği 
ile cildinizi 
nemlendirerek 
temizler. 240 TL 


Perricone MD 


to: #UTIĞALI 


İ 


Nutritive Cleanser 


b U7mL/6foz 


DERMALOGICA, 
Daily 
Superfoliant. 
Hava kirliliğini 
ciltten arındırıcı 
ve havadaki 
partiküllerinin 
cilde 
yapışmasını 
önleyici içeriği 
ile cildin 

genç yapısını 
koruyan toz 
temizleyici. 

500 TL 


DARPHIN, masaj 
makinesi. Cilt 
katmanlarına 
masaj yaparak 
mikrosirkülasyonu 
destekler. 
Temizleme sonrası 
favori nemlendirici 
ürünleriniz 

ile kullanıma 
uygundur. Cilt 
daha nemli, 
dolgun, yumuşak 
ve aydınlık 
görünür. 499 TL 


CHANTECAİLLE, 
Detox Clay 
Mask. İçerisinde 
bulunan siyah 
killer; cildinizi 
nemlendirirken 
kirlerinden 
arındırır. Kil 
ve bal özleri 
cildinizi, 
nemlendirirken 
mantar;özleri 
gözeneklerin . 
tıkanmasını. 
önler. 340 TE 


PECALLI 
Argile au Miel et au Romarin 


OROGOLD, 24K 
Multi- Vitamin 
Deep Peeling, 
24 ayar altın 
parçacıklarıyla 
destekleyerek, 
cildin 
yüzeyindeki 
kuru tabakayı 
ortadan kaldırır, 
cildin daha 
pürüzsüz ve genç 
bir görünüme 
kavuşmasını 
sağlar. 549 TL 


FOREO, IRIS by Foreo modeli, 
üzerindeki silikon noktaların 
yaydığı titreşimle cildi 
derinlemesine temizliyor. 665 TL 
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Güzellik 


180 


İrende uygun 
makyaj 


İlkbahar/Yaz 2018 koleksiyonları mağazalarda yerini alırken, sezon 
trendlerinde neler var merak edenler, dolaplarına eklemeleri gerekenlerin 


cevabını yazımızda buluyor. Görünüşünüzü tamamlayan makyoj 
trendlerini de Seçkin Süngüç'e danıştık. 


Zeynep SOYLU - ©zeynsoylu 


Rihanna'nın Grammy 
ödül töreninde giydiği 
parıltılı kıyafetiyle 
bütünleştirdiği neon 
tonlarındaki makyajı 
sezonun /0lerin 

disko trendine en iyi 
örneklerinden biri 
diyebiliriz. 


ıyafetlerinize karar verdiniz buna 
uygun hangi makyajı uygulamanız 
gerektiğini bilmiyor musunuz? Ünlü 
makyaj artisti Seçkin Süngüç ALEM 
okurları için merak ettiklerimizi cevapladı. 


Sezonda öne çıkan üç trendle alakalı 
okuyucularımız alışverişlerini yapacaklar 
ama bildiğin gibi güzel görünmek bir 
bütün. Makyajda en destekleyici unsur, 
sence yanımızda bulundurmamız 
gereken olmazsa olmaz ürün nedir? 
Geçen yıl yükselişine devam eden highlighter 
ürünler bu yıl da makyaj modasındaki yerini 
koruyor. Bu nedenle gold ya da pembe alt 
tonlu bir highlighter almalarını öneriyorum. Ne 
türde makyaj yapmaktan hoşlanıyor olursanız 
olun bu ürünler makyajınıza çok trend bir ışıltı 
katacak. 
Çiçekli desenler, 3D çiçek etkisi, 
ayakkkabılardaki çiçek işlemeleri 
geçtiğimiz sezona damgasını 
vursa da ilkbahar yaz sezonuyla 
birlikte baştan aşağıya çiçek 
desenlerini barındıran takımlara 
yerini bıraktı. Desenlerin pastel 


Pastel renkleri görüyoruz sezonda. 

Mor renk özellikle çanta, aksesuar, 
ayakkabıda fazlaca var. Dikkat çeken 
renkleri giydiğimizde makyajımız nasıl 
olmalı? 

Pastel tonlar sezon makyajında da görülüyor, 


tonları ön plana çıkarken, 
Prada'nın çizim desenli çanta 
ve farklı kumaşları ustaca 
birleştirdiği koleksiyonu 
sezonda merceğimiz altına 
aldıklarımızdan. 


özellikle pembe tonları çok var. Çok renkli 

bir kıyafetle rengarenk bir makyaj yorucu 
durabilir. Örneğin mor ağırlıklı bir kıyafet 
seçtiyseniz sezonun trendi olan pembeyi 
gözünüzde veya dudağınızda kullanabilirsiniz. 
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Güzellik 


132 


Pantolon, ayakkabı, çanta belki 

de makyajınız, mor bir detay bu 
sezon olmazsa olmazlar arasında. 
Eskiden bu tarz renkleri sadece bir 
tek parça olarak tercih etsek de yeni 
sezonda bütün olarak kullanabiliriz. 
Açık mor bir elbise veya tulum ile de 
sezon trendini yakalayabilirsiniz. 


Peki pastel tonlar tercih ettiğimizde 
kıyafette, makyaj nasıl olmalı? 

Az önce bahsettiğim makyaja alternatif 
olarak pastel tonlu kıyafet seçiminde; 
nemli cilt görünümlü, ıslak ve ışıltılı, yine 
sezon trendlerine uygun hafif renkli glitter 
kullanımı olabilir. 


70'lerin disko ruhu neon mor, 

yeşiller de dikkat çekenler arasında, 
sezonda gördüklerimizden, sence 
bu renkleri makyajımızda en iyi nasıl 
kullanırız? 

Focus odaklı bir makyaj stiliyle disko 
ruhunu yansıtabilirsiniz. Mesela dudak 
odaklı düşünürsek,mor bir ruj hafif 
maskara ve bronz bir allık bu görünüm 
için yeterli olabilir. 


Son trendlerden hiç makyaj 
yapılmamış gibi görünen makyajı da 
çok duyuyoruz. Bunun hakkında ne 
düşünüyorsun? Var mı böyle bir şey? 


Evet böyle bir makyaj stili var benim de 
çok sevdiğim ve uyguladığım bir makyaj 
stili aslında. Bir çok malzeme kullanıp 
yüzünüzün hatlarını belirginleştiripp 
neredeyse makyajsızmış gibi bir görünüm 
elde edebilirsiniz. Bu makyaj icin güzel bir 
ten makyajı, doğal taranmış kaşlar, bronz 
toprak tonlarında hafifçe gölgelendirilmiş 
gözler ve yanaklar kafi olacaktır. 


Geçmiş sezonda fazlaca kadife 
görmüştük. Bu bahar da kalın fitilli 
kadife pantolonların etkisi devam 
ediyor. Şunu sormak istiyorum 
üzerimizde brokar, altın, kadife 

gibi yoğun kumaşlardan bir kıyafet 
olduğunda nasıl bir makyaj olmalı? 
Mat kadife sonuçlu makyajlar bu 

sıralar biraz out. Bu stil için de önerim 
kıyafetteki mat kumaşları makyajdaki 
metalik trendiyle renklendirmek. Özellikle 
renkli metal parıltılı lipstickleri tercih 
edebilirsiniz. 


Mesajınız 
Var! 


Herkesin ayağından 
çıkarmadığı tüylü 
terliklerin bu sezon 

da parlak ve tokalı 
versiyonlarını 

görüyoruz. Terliklerden 
hoşlanmıyorum diyorsanız 
mesoj içerikli spor 
ayakkabılar da yükselen 
değerler arasında. 


Kadife etkisi 


Geçtiğimiz sezondan bu 
yana sıkça gördüğümüz 
kadifeler, bu sezona 

kalın kadife pantolon 
şeklinde gelerek dönüşünü 
tamamlıyor. Özellikle mavi 
ve lacivert fittilli kadifeler 
markaların önümüzdeki 
sezonda kullandıkları 
arasında. 
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GREGORIO RUGGERİ, GRAIG LONGHURST 


Manhattanın en havalı 
saç tasarımcıları 


Gregorio Ruggeri ve Craig Longhurst tarafından kurulan Salon Ruggeri, 
Manhattan'ın en iyi saç salonu olarak biliniyor. Geçtiğimiz hafta Türkiye'ye 
gelen ikiliyle saç trendleri üzerine sohbet ettik. 


alon Ruggeri'nin bu denli popüler olmasının 
en büyük nedeninin Gregorio Ruggeri'nin 
müşterilerle bizzat ilgilenmesi ve işi asla 
asistanlara bırakmaması olduğu aşikar. 
Craig Longhurst ise ev rahatlığındaki salonu her 
iki-üç ayda bir eklektik bir stilde yeniden dekore 
ediyor. Ayrıca salonun içinde gördüğünüz her şey 
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satılık! Mumdan avizeye kadar! Gregorio Ruggeri, 
sezonun saç trendlerini ALEM'e anlattı. 


Salon Ruggeri'yi bu denli özel kılan şey 
nedir? 

Dekorasyonu Craig sayesinde sürekli değişen 
küçük bir salonumuz var. Hiç asistanımız yok. Tüm 


müşterilerimizle bizzat ilgileniyoruz. Müşterilerimizi 
en çok bu durum mutlu ediyor. Ve tabii ki, ekibimiz 
yeni saç renkleri geliştirmek konusunda uzmanlar. 


Yeni saç trendleri neler? 
Titanyum plantinyum tonunda sarı saç. Özellikle 
bob tarzı kesimlerde. Uzun saçlarda ise aralara 


altın rengi karamel tonları atılan kestane 
rengi saç. 


Sizi en çok heyecanlandıran saç 
trendi hangisi? 

Titanyum plantinyum tonu kısa kesilmiş 
sarı saç. 


İmza saç modeliniz hangisi? 
Her müşterinin yüz tipine özgü bir saç şekli 
yarattığımız için imza bir modelimiz yok. 


Saçların parlak görünmesinin sırrı 
nedir? 

Saçları mimimumda yıkamak ve fön gibi 
sıcak materyallere mümkün olduğunca 


az temas ettirmek. Saçları sık yıkamak 
yerine kuru şampuan kullanmayı 
öneriyorum. 


En sevdiğiniz saç şekli hangisi? 
Uzun perçemleri seviyoruz. Yüzü 
çerçeveleyip harika bir şekil veriyorlar ve 
saçınızı topladığınız zamanda çok güzel 
duruyorlar. 


En ikonik saç modelleri hangisi? 
Daha önce çalışma şansı bulduğum iki 
isim Elle Macpherson ve Cate Blanchett. 
Saçları daima kusursuz görünüyor. 
Eskilerden ise tam bir “Hitchcock sarışını” 
olan Grace Kelly. 


Saçları sık yıkamak yerine 
kuru şampuan kullanmayı 
öneriyorum. 
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Mekan 


Kavacık'ta kapılarını yeni açan Five O'Clock 
Kitcnhen'da, Sinem Ekşioğlu ve Candan Varnalı ile keyifli 
ve bir hayli lezzetli bir öğleden sonra geçirdik. 


Lara MUTLU / Fotoğraflar Pınar GEDİKÖZER 
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"Buraya gelenler önden rahatlatıcı, 
spirit özelliği ve farklı sunumu 

ile öne çıkan Reyhan şerbetimizi 
mutlaka tatmalılar: 


ive O'Clock markasının kurucusu ve şefi 
Sinem Ekşioğlu, Kavacık'ta yeni açtığı 
Five O'Clock Kitchen için Candan 
Varnalı ile birlikte çalışmış. Ekşioğlu, 
“Candan Hanım ile yollarımız daha önceleri 
davet ortamlarında yarattığı şahane 
ambiyans ve detaylar, hiç bitmesin dediğimiz 
organizasyonların yerini kalıcı tasarımlara 
imza atacağı yeni firması Candan Varnalı 
Consultancy tanışında kesişti” diyor ve ekliyor, 
“Candan Hanım mekan dekorasyonunun 
kendine özgü ferah, günün her saatine ve 
davet şekline uygun olmasına özen gösterdi. 
Bu süreçte styling kısmına attığı imza bizler 
için çok kiymetli. Ayrıca mekan harmonisi 
keyifli çizimleriyle hayata geçiren proje 
tasarımı da sevgili Nick Spanswick'e cit.” 
Candan Varnalı ise “Çağla yeşilinden yola 
çıkarak rafine, ferah ve misafirlerimizin uzun 
süre keyifle oturabilecekleri; başka herhangi 
bir mekanla özleştirilemeyecek kendine has 
bir mekan yaratmak istedik. Bu anlamda 
da iç dekorasyonda olmazsa olmazımız 
mermer masalar, pirinç detaylar, yeşil 
tonlarında kumaşlar, gri ahşaplar ve özgün 
aydınlatmalar kullandık” diyor. 


Kavacık'ta da Five O'Clock Kitchen 
açmaya nasıl karar verdiniz? 

Aslında burada kendimize yepyeni bir 
üretim tesisi oluşturduk. Kabuğumuza 
sığamadığımız sekiz yıllık geçmişimizin 
ardından, personel sayımızın artışı ve üretim 
ağımızın genişlemesinden ötürü 

şehir merkezine daha yakın bir konumda, 
2500 m2'lik alana kurguladığımız bir 

üretim tesisi yarattık. İnşaat süreci sırasında 
gözlemlemiş olduğumuz civarlarda, özellikle 
sabah kahvaltısı ve öğle yemeği eksikliği 

Five O'Clock Kitchen oluşumunda bizlere ışık 
tuttu. Daha çok beyaz yakalılara hitap eden, 
bir o kadar da all day menüsü 

ile misafirlerine günün her saati hizmet 
veren, çay saati, kahvaltı ve öğle yemeğinin 
yanı sıra akşamları da özel davet mekanı 
olarak tercih edilebilecek bir konsept 
oluşturduk. 


Bu mekanı farklı kılan özellik nedir? 
Buranın en büyük farkı, misafirlerimizin 
plaza ortamında hiç alışık olmadıkları, 
birçok isteğe cevap verebilen, kapıdan 
içeri girdiklerinde adeta yurt dışında bir 
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mekandaymış hissini yaratıyor olması. 
Tatlı tuzlu alternatiflerimiz ve özel 
menümüzün de ötesinde gerçekten iş 
dünyasında ufacık bir mola vermek adına 
son derece rafine ve keyifli bir mekan 
oldu. Buranın en büyük özelliklerinden bir 
tanesi de İstanbul'da, özellikle Anadolu 
Yakası'nda iş dünyası içerisinde başka 
hiçbir mekanla kıyaslanamayacak 
özelliklere sahip olması. Özel menüsünün 
yanında günün her saatinde her isteğe 
uygun nitelikle hizmet verebilen bir mekan 
hayal ettik. Sabah saatlerinde iş hayatına 
sıcacık poğaçalarını ve kahveleriyle 
başlayabilirler. Pazar brunchlarında 
burayı tercih edebilirler. Cumartesi günleri 
özel doğum günü ve etkinlik mekanı 
olarak kullanabilir, hafta içi sevdikleriyle 
keyifli bir öğle yemeğine gelebilirler. Aynı 
zamanda mekanı kapatabilir, onlara özel 
olarak oluşturulan set menülerle akşam 
yemeğinde sevdikleriyle birlikte olabilirler. 
Bunun yanında şehrin merkezinde bu denli 
bir üretim tesisinin oluşu da içerideki tüm 
ürünlerin taze, sıcacık fırından çıktığı gibi 
vitrinlerde yer almasını sağlıyor. 
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GÜVEÇTE ETLİ KURU FASÜLYE 


AMACHALI PANNA COTTA 


Tatlılarımızda her 
zaman, sezonuna 
göre en taze 
meyveleri ve 
bunlara uygun 
renkleri kullanmaya 
dikkat ediyoruz. 


AN SPRIT 


"Beyaz yakalılara hitap eden, akşamları özel davet mekanı 


olarak da tercih edilebilen bir konsepti oluşturduk. 


Menüden spesiyalleriniz neler? 
Five O'Clock Kitchen menüsünü sevgili 
Çiğdem Seferoğlu önderliğinde oluşturduk. 
Menüde birçok spesiyalimiz var ama 
birkaç örnek vermek gerekirse dana incik 
ve özel bir sosla servis ettiğimiz Bazlama 
Burger'imiz gerçekten çok özel ve lezzetli. 
Başlangıçlarda mutlaka Turşulu Ilık Humus, 
Falafel ve Çıtır Böreğimizi tavsiye ediyoruz. 
Çok çeşitli ekmeklerimiz, Güveçte Etli Kuru 
Fasulye, Yaprak Ciğer, Tavuklu Keşkek 

gibi günlük değişen özel yemeklerimiz de 
lokomotif ürünlerimiz arasında yer alıyor. 


Özellikle tatlılarınızla ön plana 
çıkıyorsunuz. Sizin daima favoriniz 
olan tatlınız hangisi? 

Tatlılarımızda her zaman sezonuna göre 
en taze meyveleri ve bunlara uygun renkleri 
kullanmaya dikkat ediyoruz. 
Aynızamanda trendleri de takip edip, 
damak zevkine hitap eden ürünlere ağırlık 
veriyoruz. Ancak vazgeçilmezlerimiz her 
zaman var. Çilekli Charlotte pastamız 
artık bizimle özdeşleşen, bizi biz yapan 
ürünümüz. Bunun yanında Çilekli Milföy ve 
Karamelli Profiterol de favori tatlılarımız 
arasında. 


Buraya gelenler mutlaka neyi 
tatmalılar? 

Buraya gelenler önden rahatlatıcı, farklı 
sunumu ile öne çıkan Reyhan şerbetimizi 
mutlaka tatmalılar. Günün yemeklerinden 
mutlaka denemeliler. Özellikle Bazlama 
Burger'imizi, Kişnişli Yoğurt Sos ile 
servis edilen Falafeliimizi ve Turşulu Ilık 
Humus'umuzu denemelerini tavsiye 
ediyoruz. Yemeklerinin ardından Tahin Soslu 
Kemalpaşa Tatlımızı mutlaka tatmalılar. 


Mutfağa olan ilginiz ne zaman, nasıl 
başladı? 

utfağa olan ilgim, ailemin de bu 

onuya çok meraklı olmasından ötürü 
ocukluğumdan beri süregeliyor. 
isafirlerin ve davet sofralarının eksik 
olmadığı bir ailede yetiştim. Özellikle lise 
çağlarında, yaşıtlarım hafta sonlarında 
dışarda program yaparken ben evde 
kendi kendime yemek programı sunar 
gibi yemekler yapar, ada mutfağın 
etrafında kendi kendime tarifler oluşturur, 
sevdiklerime yemekler pişirirdim ve 

bana çok büyük keyif verirdi. Tatlı 
dünyasına girişim de özel günlerde 
aileme yaptığım pastalarla birlikte oldu 
aslında. Pastaları hep bir tema içerisinde 
hazırlardım. Henüz babyshower kavramı 
Türkiye'de yaygın değilken hastanelere 
yeni doğum yapacak kişilere küçük 

bir pusetin içinde yatan bebek figürlü 
pastalar yapıp bunları ailem, yakınlarım 
ve arkadaşlarıma hediye ediyordum. 
Üniversitede iletişim fakültesi sonrasında 
kurumsal hayata geçiş yaptım ancak 
masa başında iletişim kuramamak ve 
üretememek içimdeki kıvılcımı daha da 
kuvwvetlendirdi. Kurumsal hayatı bırakıp 
terminolojik eğitim almak adına Londra'da 
Cordon Bleu Enstitüsü'nde Patisserie 
Eğitimi aldım fakat bu da benim için 
yeterli olmadı. Mutfağın tozunu yutmam 
ve mesleği tam anlamıyla elime almam 
gerekiyordu. Bu anlamda da yedi senelik 
şahane bir iş geçmişim oldu. Kendim 

bir şeyler yapabilirim dediğim noktada 
da eşim Burak Ekşioğlu ile tanıştım. 
Hayatımızı ve hayallerimizi birleştirip Five 
©'Clock markasını yarattık. Sekiz senedir 
de aynı heyecanla devam ettiriyoruz. 
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Moda 


al isli ld 


Helmut Newton 


Paloma Picasso, Andy Warhol, Gianni Versace, Salvador Dali, Tom Ford ve 
birçok başka ismin daha önce görmediğiniz portreleri, Helmut Newton Naked 
wih a Fur Coat sergisiyle huzurlarınızda... 
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ew York'taki Guy Regal Gallery, erotik fotoğraflarıyla tanınan efsanevi bir 

2 Mart'a kadar Helmut Newton fotoğrafçı. “Onu efsanevi kılan şey nedir?” 

Naked with a Fur Coat” sergisine diye soracak olursanız yanıtımız, moda 

ev sahipliği yapıyor. Serginin tarihine bıraktığı izler olur. Modayı ve 
en önemli özelliği bugüne kadarki en erotizmi aynı potada eriten usta fotoğrafçı, 
geniş kapsamlı Helmut Newton sergisi fotoğrafın şövalyesi' olarak anılıyor. Serinin 
olması. Newton, siyah-beyaz ve kısmen küratörlüğünü üstlenen sanat ve antika 
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koleksiyoneri Guy Regal bu sergiyle ilgili, “Bu 
özel sergi Newton'ın insanlarla ilişkisini de 
yansıtıyor. 

Sergide onun sadece ikonik fotoğrafları 
değil; daha önce hiç görülmemiş 
fotoğrafları ve henüz gençlik yılarında 
çektiği kareler de yer alıyor” diyor. 


PALOMA PICASSO 


Mi © SGJANNIVERSACE 


New York'taki Guy Regal Gallery, 
2 Marta kadar Helmut Newton 
Naked with a Fur Coat sergisine ev 


sahipliği yapıyor. 
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cak sonunda soğuk bir İstanbulu 
geride bırakıp yaklaşık dört buçuk 
saatlik yolculuk sonrası Mâlaga'ya 
vardığımızda, kışın baharı yaşamak 
kesinlikle çok iyi bir fikir diye düşünüyoruz. 
Sevilla'dan sonra Endülüs Özerk Topluluğu'nun 
en kalabalık ikinci şehri olan Malaga, İspanya'nın 
en büyük altıncı şehri. Avrupa'nın en eski 
şehirlerinden biri olan Mâlaga, Costa Del Sol 
(Güneş Sahili) olarak adlandırılan kıyı şeridinde 
yer alıyor. Yılın yaklaşık 300 günü güneşli olan 
şehirdeki ilk anlarımızı merkezde geçirmek 
yerine yazdan kalma bir gün yaşamaya karar 
veriyoruz. Palmiyelerle çevrili yollardan geçerek 
eskiden fakir bir balıkçı kasabası olan, 1950'lerin 
sonunda gelişerek önemli bir turizm merkezi 
olan Torremolinos'a varıyoruz. Çok sayıda tatil 
köyünün yer aldığı Torremolinos, plajdaki balı 
restoranlarıyla eski dokusunu korumaya devam 
ediyor. Deniz kenarında seyahatimize huzurlu bir 
başlangıç yaptıktan sonra İspanyol mutfağının 
başrol oyuncularından paella'yla güne lezzetli bir 
dokunuş katıyor ve şehir merkezini keşfetmek için 
kumsala veda ediyoruz. 
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A 


Limanda yer alan Palmeral de las Sorpresas 


özellikle çocuklu ailelerin buluşma noktası. 


Yıl boyunca çok sayıda turisti ağırlayan Mâlaga, 
aynı zamanda İspanya'nın dünyaca ünlü iki 
ismi ressam Pablo Picasso ve oyuncu Antonio 
Banderas'ın doğum yeri. Eski ve yeniyi kusursuz 
bir şekilde buluşturan şehirde önceliğimiz 
tarihin izini sürmek oluyor. 11. yüzyılda Hammudi 
Hanedanı tarafından inşa edilen Alcazaba ilk 
durağımız oluyor. İspanya'da Arap dönemine ait 
en iyi korunmuş saray olan Alcazaba, Arapça 
kale anlamına geliyor. Alcazaba'nın içinde yer 
alan Arkeoloji Müzesi'nde Roman mozaikleri 
ve Mağribi seramikleri sergileniyor. Alcazaba'yı 
korumak için 14 yüzyılda inşa edilen Castillo 
de Gibralfaro, şehrin geçmişinde bir yolculuğa 
çıkmak ve Mâlaga'yı tepeden görmek için 
mutlaka uğranması gereken noktalardan. 
Alcazaba'nın aşağısında yer alan, |. yüzyılda 
İmparator Augustus'un inşa ettirdiği, 3. yüzyıla 
kadar aktif olarak çalışan Roman Tiyatrosu, 
1951 yılında bir tesadüf sonucu keşfedilmiş. 
Yaklaşık 40 yıl süren restorasyon çalışmalarından 
sonra 2011 yılında performans alanı olarak 
kullanılmaya başlanan Roman Tiyatrosu, 
özellikle yaz aylarında birçok etkinliğe sahne 
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oluyor. 


olarak inşa edilen 


O 


anguita (Tek Koll 
Şehrin tarihi yerleri 
daha fazla uzak d 


eski limanlardan bi 
terminallerinden bi 
soluğu. Kafe, restoran, buti 


masına rağmeni 


kinci ku 
u Kadın) olara 
ni gezdi 
u 
r 


ramıyoruz; dü 


riolan 


NN 
1 | 


çi 


TN 


Bahar tadında geçen kış aylarında ise çevresi 
sokak müzisyenleriyle her daim hareketli. 1528 ve 1/82 
yılları arasında Rönesans mimari geleneğine bağlı 
alaga Katedrali ihtişamıyla bizi 
gördüğümüz anda büyüledi. Katedral, orijinal planda 
esi yapılamadığı için La 


adlandırılıyor. 


kten sonra denizden 
nyadaki en 
iolan ve önemli cruise 

alaga Limanında alıyoruz 
k ve müzelerin yer aldığı 


Palmeral de las Sorpresas (The Palm Garden of 


Surprises) ile eskili 


Palmeral de las Sorpresas özellik 


mutlaka uğramas 


gereken adres 


ağaçları ve tropikal bitkilerin de y 


Segwoay kiralayıp 


Sorpresas, aynı zamanda Paris d 
Pompidou'ya ev sahipliği yapıyor. Cam bir kübün 


içinde yer alan kü 
Ernst, Rene Magri 


man modern bir çehreye kavuşmuş. 
e çocuklu ailelerin 
erden. Palmiye 

er aldığı alanda 
turlayabiliyorsunuz. Palmeral de las 
şındaki ilk Centre 


tür merkezinde Frida Kahlo, Max 
te, Francis Bacon'ın resimleri ve 


fotoğrafları da sergileniyor. Centre Pompidou'da 


çocuklara yönelik 
Resim sanatının e 


farklı dönemlerini göz 


Picasso, Mâlaga'nı 


arasında başı çekiyor. 


atö 


yeler de düzenleniyor. 
sane isimlerinden Pablo Picasso'nun 
er önüne seren Museo 


nen çok ziyaret edilen adresleri 


Biz müzeye vardığımızda 


henüz açılmamıştı ve kapının önünde hatrı sayılır 
bir kuyruk vardı. Müzeye ev sahipliği yapan Palacio 
de Buenavista, 16. yüzyılda inşa edilmiş ve Endülüs 
mimarisini yansıtan etkileyici bir yapı. Müzede Pablo 


144 


Picasso'nun torunu Bernard Ruiz-Picasso ve gelini 
Christine Picasso'nun bağışladığı eserler sergileniyor. 
Müzeyi gezdiğinizde ilk akademik çalışmalarından, 
Kübizm'e ve seramik çalışmalarına kadar Picasso'nun 
farklı dönemlerine şahitlik ediyorsunuz. Müzeyi arzu 
ederseniz rehber eşliğinde de gezebiliyorsunuz. Farklı 
sergilerin de düzenlendiği Museo Picasso'da 31 Mayıs'ta 
“Warhol. The Mechanical Art” sergisi başlayacak. 

Şehir seyahatlerinin en güzel taraflarından biri de 
yürüyerek şehri keşfetmek. 1891 yılında halka açılan 
Calle Marguss de Larios butik, kafe ve restoranlarıyla 
Mâlaga'nın günün her saati yaşayan noktalarından. 
Her yıl Ağustos ayında düzenlenen fuarda Flamenko 
danslarıyla renklenen caddede Flamenko dansçılarının 
kostümlerini satan butiklerin sayısı da bir hayli fazla. 
Mâlaga, mutfağıyla da sizi hayal kırıklığına 
uğratmayacak. Balık yemeyi seviyorsanız odun 
ateşinde pişirilen espeto'yu (sardalya) mutlaka deneyin. 


Şehirde çok sayıda tapas restoranı olsa da en çok ilgi 
çekeni El Pimpi. Antonia Banderas, Paloma Picasso 
ve daha birçok ünlünün mesajlarıyla süslü fıçıların yer 
aldığı El Pimpi, biraz kalabalık ve gürültülü olsa da 
ambiyansıyla ve yemekleriyle bizden geçer not alıyor. 
İspanya'ya gelip de churros yemeden olmaz. 
1932'ten beri hizmet veren Casa Aranda'da hamur 
tatlısını sıcak çikolataya batırarak yemek adeta bir 
gelenek. Tarihi bir binada hizmet veren Mercado 
Ceniral de Atarazanas, yerel pazarları gezmeyi 
seviyorsanız ziyaret edeceğiniz yerler arasında olmalı. 
Balık, et, peynir, meyve-sebze ve kuruyemişlerin 
satıldığı pazardan biz de tuzlu Mâlaga bademi 

ve egzotik meyveler alarak ayrılıyoruz. Tarihi 

dokusu, müzisyenlerin tınılarıyla renklenen hareketli 
caddeleri ve tadı damağımızda kalan lezzetleriyle 
unutamayacağımız şehirler arasına kaydettiğimiz 
Mâlaga'dan güzel anılarla ayrılıyoruz. 
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Maskeli balo şöleni 


Venedik Karnavalı 


Karnaval boyunca tarihi kostümler ve maskelerin ardında farklı bir gün 
yaşanırken; San Marco Meydanı'nda En Güzel Kostüm ve En Güzel Maske 
yarışmaları düzenleniyor. Festivalin finalinde ise Büyük Kanaldaki gondol geçidi 
ve Büyük Maskeli Balo görkemli bir bitiş heyecanı yaşatıyor. 


anallar şehri Venedik, gizemli 
maskeler ve kostümlere bürünerek 
karnaval heyecanı yaşadı. 
Geleneksel Venedik Karnavalı, 
(Carnevale di Venezia )geçtiğimiz 
günlerde romantik kentin kanallarında, 


meydanlarında maskeli balo şöleni yaşattı. 


Kadınlar, erkekler 18. yüzyıl ve Rönesans 
izlerini taşıyan göz alıcı kostümlerini 

giyip, gizemli maskelerini takarak şehrin 
sokaklarında başka bir zamana yolculuk 
yaptılar. Venedik'in 15. yüzyılına uzanan bir 
geçmişe. Bu kostümlü ve maskeli festival, 
modern kentli yaşamdan sıkılanlar için 

bir kaçış alanı sunuyor. Özel tasarım 
kostümlerini giyip, gizemli Venedik 
maskeleriyle yüzlerini saklayanlar, tıpkı 


Zülal ÜNALDI - zülal.ünaldıalem.comitr 


yüzyıllar öncesindeki gibi şehrin sokaklarına 
dalıyorlar. Tarihi şehrin atmosferinde farklı 
bir günü yaşarken, eski evlerin önünde 


poz veriyor, gondolla Büyük Kanalda 
geziyor, renkli etkinliklere katılıyorlar. 

Bu geleneksel etkinliğin başrolündeki 
maskelerin geçmişten gelen bir hikayesi 
var. Bu maskelerin toplumda sosyal sınıf 
ayrımlarını gidermek amacıyla takıldığına 
inanılıyor. Vaktiyle aristokrasi ya da yoksul 
kesimden herkes, bu maskeler ardında eşit 
olmuş ve büyüleyici gecelerde nice aşklar 
yaşanmış. Ancak bir diğer görüşe göre de, 
15. yüzyılda Venedik'te ortaya çıkan bir 
veba salgınından sonra, insanlar salgından 
etkilenen yüzlerini göstermemek için 
maskeler takıp, uzun kıyafetlerle vücutlarını 
gizleyerek sokağa çıkmış. Zamanla bu 
maskeler ve kıyafetler renklenerek bugünkü 
karnavala hayat vermiş. Sahibini gizleyen, 


Tarihi kostümleri 
tamamlayan özel 
tasarım maskelerin 
fiyatları 2 bin Euro'ya 
kadar çıkabiliyor. 


sadece gözleri gösteren, bazen altın tozuna 
bulanmış, bazen desenlerle süslü maskelerin 
her biri tasarımcıların elinden çıkıyor. Venedik 
maskelerinin usta tasarımcılarından biri 

de Gualtero DalVOsto olup, bu işi tam 35 
yıldır yapıyor. Maskelerin fiyatları yaklaşık 

80 Euro'dan 2000 Euro'ya kadar çıkabiliyor. 
Karnavalda tercih edilen kostümler ise 18. 
yüzyıl ve Rönesans döneminin izlerini taşıyor. 
Özel tasarım olan kostümlerin fiyatı 3 bin 

Euro civarında. Venedik'e tatile gelen turistler 
kostümleri günlük 250-300 Euro'ya kiralayarak 
karnaval boyunca giyiyorlar. Maskeli balolarda 
giymek isteyenler ise kostümleri satın alıyorlar. 
Özel tasarım kostümleri hazırlamak uzun 
zaman aldığı için bir yıl önceden kostüm 
siparişi verenler var. Festival önceleri bir hafta 
süreyle düzenleniyormuş. Ancak ekonomiye 
katkısı görülünce süre uzatılmış. Yaklaşık 

10 gün kadar süren karnavalda göz alıcı 
kostümleriyle şehrin sokaklarında gezinenler bu 
kostümlerle yarışmalara da katılıyor. Tarihi San 
Marco Meydanı'nda karnaval boyunca çeşitli 
etkinlikler, konserler, yarışmalar düzenleniyor. 
En İyi Kostüm ve En Güzel Maske yarışmaları 
da bu meydanda düzenleniyor ve kazananlara 
çeşitli ödüller veriliyor. Farklı ülkelerden seçilen 
jüri üyeleri, karnavalın son gününde en 

güzel kostümü ve en iyi tasarlanmış maskeyi 
ödüllendiriyor. Karnavalın ilgi gören üç önemli 
etkinliği de her yıl tekrarlanıyor. Bu gösteri 
yüksek bir kulenin üzerinde halatlarla aşağı 
inerek yapılan sembolik uçuşlar şeklinde 

olup, Meleğin Uçuşu, Kartalın Uçuşu ve 

Aslan Uçuşu olarak adlandırılıyor. Festivalin 
finalinde ise Büyük Kanal'daki rengarenk 
gondol geçidi ve Büyük Maskeli Balo (Gran 
Ballo delle Maschere) karnavala görkemli bir 
bitiş yaşatıyor. Bu yıl 27 Ocak-13 Şubat tarihleri 
arasında yapılan karnaval renkli etkinlikleriyle 
şehre yine canlılık getirdi. Karnaval döneminde 
otellerde boş oda bulmak mümkün olmadı. 
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Anadolu kültürlerinin izinde 


Gotik üslubun nadir temsilcilerinden biri olan Bubi, İş 
Sanat'taki sergisinde düğümleri, kafesleri, yamaları, 
heykelleri ile güzel olanın içindeki kusurlara ve 

eksiklere dikkat çekiyor. 

Bubi, eserlerinde uygarlık öncesi dönemlerin Misir, o rafine olmamış gibi bir duygu 


Mezopotamya ve özellikle Anadolu kültürlerinin uyandırması benim yaratmak 
izini süren, “güzel'in ötesini arayan, kuralsızlıktan istediğim bir sonuç değil. Bu sonuç 


ve kusurlardan beslenen bir sanatçı. Bubi, İŞ Sanat kendiliğinden, dolaştığım suların 

Kibele Galerisi'ndeki “ Bubi 6 Dönem” sergisinde hareketlerinden, doğasından 

“Dikişler”, “Yamalar” , “Aplike Yüzeyler”, “İkonalar”, o kaynaklanıyor” diyor. Resim 

“Kafesler” ve “Düğümler” gibi farklı teknikler konusunda hiçbir eğitim almayan 

kullanarak yaptığı çalışmalarını ve heykellerinden — sanatçı, İstanbul Üniversitesinde 

bazı örnekleri sanatseverlerle buluşturdu. Bubi, psikoloji ve Antropoloji eğitimi 

Osmanlı - Türk sanatında pek etkili olmayan gördü. İplik parçalarından, atık 

gotik üslubun nadir temsilcilerinden biri olarak, kumaşlara ve özellikle atılmış malzemelere 
düğümleri, kafesleri, yamaları, heykelleri ile özel ilgi duyan sanatçı, yaklaşık 24 ayrı dönem 
güzel olanın içindeki kusurlara ve eksiklere ile bugüne ulaştı. Sanatçının 1970'li yıllarda 
dikkat çekiyor. İngiliz yazar ve sanat eleştirmeni “Kazımalar” ile başladığı çalışmalarına 80'li 
John Ruskin'in “Yaşayan her şeyde, güzelliğin de yıllara doğru “Geometri” de dahil oldu. “Rakamlı 
kaynağı olan belirli düzensizlikler ve noksanlar Yüzeyler”, “Mozaikler”, “Çift Yüzeyli Rölyefler”, 
vardır. Hiçbir insanın yüzünün çizgileri iki taraftan O “Kafesler”, Bubi'nin 1980 sonrası eserlerinin 

da aynı değildir. Hiçbir yaprağın, hiçbir dalın vazgeçilmez unsurları haline geldi. “Çocukluk 
simetrisi kusursuz değildir. Kusurluluğu kaldırmak, yıllarımda Beyoğlu'nda Hazzopulo Pasajı'nda 
ifadeyi yok etmektir. Yaşamı felç etmektir.” örücüler vardı. Yırtılan giysileri fark edilemeyecek 
sözleriyle ifade ettiği gibi, Bubi de çalışmalarında bir şekilde onarıp eski haline getirirlerdi. Ben ise 


dağınık olana, biçimsize ve doğaya odaklanıyor. bu dikişleri, yamaları bu örgü ustalarının aksine 
Bubi, “İşlerimin izleyicilerde uygarlaşmamış, fark edilir, görünür kılmak için yapıyorum” diyor. 


Ulusal 
yarışmalarda 
beş ödül alan 
sanatçı, özgün 
baskı teknikleri ve 
duvar resimleriyle 
de tanınıyor. 
Teşvikiye Doku Sanat 


Galerisi, başarılı ressam 
pr ği / > nn Mehmet Ali Doğan'ın 

Erek'in Belçika'daki sergisine yeni çalışmalarına 

ev sahipliği yapıyor. 
Doğan, 1995 yılında 
Hacettepe Üniversitesi 
Güzel Sanatlar Fakültesi 
Resim Bölümü, Prof. 
M. Zahit Büyükişleyen 


Cevdet Erek'in, Anvers'teki teraslı evlerin “A” harfine benzeyen 


cephelerini geometrik dilbilgisine çevirerek şekillendirdiği yeni atölyesinden mezun 
tipografik işi, enstalasyonun kalbinde yer alıyor. oldu, Prof. Hasan 

Pekmezci özgün baskı atölyesinde öğrenimi süresince baskı 
SAHA, Derneği, sanatçı Cevdet Erek'in Anvers'teki teraslı evlerin “A” harfine teknikleri üzerine eğitim aldı. Bugüne kadar yurt içi ve yurt 
Belçika'daki kişisel sergisine üretim desteği benzeyen cephelerini geometrik dilbilgisine dışında 25 kişisel sergi açtı. Ulusal yarışmalarda beş ödül alan 
verdi. Cevdet Erek, IN SITU programında çevirerek şekillendirdiği yeni tipografik işi, sanatçı, özgün baskı teknikleri ve duvar resimleri uygulamasına 
yer alan, “AAAAW adlı kişisel sergisi için bu enstalasyonun merkezinde yer alıyor. ayrıca önem veriyor. Ankara Devlet Güzel Sanatlar Galerisi'nde 
SAHA Derneğinden destek aldı. Sanatçı, Bu cepheler galerinin duvarlarında gerçek çocuklar, hobi grupları, güzel sanatlar fakülteleri ve liselerine 
küratörlüğünü Nav Hag'ın üstlendiği, 29 boyutlu grafik resimler olarak sunuluyor. yönelik yıllarca sanatsal eğitim veren sanatçı, 2001 yılında 
Nisan 2018 tarihine kadar sürecek olan Seslerin görselleştirilmesi için kullanılan kurucusu olduğu Doğan Sanat Evi'ni açtı ve bu güne kadar iki 
sergisinde, pratiğinin temel özelliklerini çizgi roman stiline benzeyen harfler, sanki binin üzerinde gencimizin akademik eğitime başlamalarına katkı 
yeni malzeme araştırmasına dönüştüren şehirden gelip pencereden müzenin içine sağladı. Adres: Av. Süreyya Ağaoğlu Sk. (Inlamur Teşvikiye Yolu ) 
deneysel bir proje sundu. Sanatçının, giriyormuş hissi uyandırıyor. No:10/10D, Teşvikiye İstanbul Tel : 212 246 24 96 
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HAFTANIN YAPIMI 


Elif ÖKSÜZ - elifoksuz©alem.comir 


OLANA SARSAR AKYOL 


MUTE 


YUN FLNNLE 


on olarak ödüllere doymayan dizi Big (253 Şubat'ta tüm dünyayla aynı anda (Skarsgârd), kaybolan sevgilisini arıyor. 
S Little Lies'ta başarılı performansıyla Türkiye'de Netflix'te yayınlanacak film, Film, aynı zamanda maddiyatla dolu 

Altın Küre kazanan Alexander bundan 40 yıl sonrasının Berlin'inde bir dünyada sevgi ve aşkın hâlâ var 
Skarsgârd'ı, Duncan Jones'un yönettiği geçiyor. Çocukken geçirdiği bir kaza olabileceği mesajını veriyor. Filmde ayrıca 
aksiyon filmi Mute'ta izlemeye hazır olun! sonucu konuşma yetisini kaybeden Leo Justin Theroux ve Paul Rudd rol alıyor. 


Haftanın öne çıkanları 


Hollywood'da ve dünyada en çok ne konuşuluyor, hangi filmler izleniyor? 


KN SAL KR STAR MAAŞ KİKAVEŞ 


Geri sayım başladı 
â Iden Ehrenreich, Woody Harrelson, Emilia Clarke, 


Donald Glover, Thandie Newton, Phoebe Waller- 

Bridge ve Paul Bettany'nin rol aldığı Han Solo: 
Bir Star Wars Hikayesi'nden ilk fragmanı yayınlandı. 
Alden Ehrenreich'in genç Han Solo'yu canlandıracağı 
film için yılların “Han Solo”su Harrison Ford, genç 
oyuncuya tavsiyelerde bulundu. Ford, George Lucas'la  Barbra Sti 
karakteri yıllar içinde nasıl 


ww HE POLTIGNK 


Paltrow ve Sireisand aynı dizide 
Harrison G lee'nin yaratıcısı Ryan Murphy, yine iddialı 


Ford bir projeye imza atıyor ve The Politician 

ismini taşıyacak bir dizi için kolları sıvıyor. 
Yapımcı olarak ona Gwyneth Paltrow eşlik ediyor. 
Paltrow'un son olarak Glee'deki konuk oyuncu 
rolüyle ödül kazandığını düşünürsek, bu yeni proje 
için heyecanlı olduğunu düşünmek hiç de yanlış 
olmaz. Barbra Streisand ise bir diğer yapımcı 
olarak kalp atışlarımızı hızlandırıyor. Streisand'in 
dizide rol alacağı ve birkaç bölümü yöneteceği 
ise diğer dedikodular arasında. 
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BEE GODDESSA HARRODS'TA 
ÖZEL BÖLÜM 


Ece Şirin'in 10 yıl önce 'Dünyaya sihirli bir ışık" mottosuyla 
hayata geçirdiği Bee Goddess, Şubat ayında Harro- 
ds'ta özel bir alanda mücevher tutkunlarıyla buluşuyor. 
Harrods, 2014 yılında ilk ve tek Türk mücevher markası 
olarak tasarımlarına yer verdiği Bee Goddess'a en çok 
satan mücevher markaları arasına girmesi şerefine 

: Fashion Lab bö- 
lümünde ikinci bir 
yer ayırdı. Sevgililer 
Günü'ne özel hazır- 
lanan Bee Goddess 
Diamond Salon'da 
markanın en çok 
sevilen tasarımları 
kullanıldı. 


| ) o o 
Ayça BARUTTANMAN - ayca.tanmancalem.comir ilirın 


KATE SPADE'E 
BAHAR GELDİ 


Kate Spade New York'un 2018 İlk- 
bahar/Yaz Koleksiyonu, “Kış bir an 
önce bitse” dedirten tasarımlarla 
dolu. New Orleans'tan ilham alan 
koleksiyonda pembe, mavi ve yeşil 
tonları ön planda. Straplez elbi- 
seler, kelebek ve ananas desenli 
tasarımlar, oversize trençkotlar 
ve ceketler koleksiyonun dikkat 
çeken parçaları. Markanın 1993 
yılında lanse ettiği Sam çanta, 
yeni sezonda farklı kumaşlarla ve 
desenlerle yeniden yorumlanıyor. 
Küpeler koleksiyonda dikkat çeken 
tasarımlar arasında. 


MOCASSINI'DEN 
İTALYAN TARZINA ÖVGÜ 


İtalyan tarzını yansıtan tasarımlarıyla tanınan Mocassi- 
ni; 2018 kış sezonunda da dünyaca ünlü markaların ka- 
dın ve erkek koleksiyonlarından en yeni modellerimoda 
tutkunlarıyla buluşturuyor. Valentino, Guiseppe Zanotti, 
Prada, Philipp Plein, Alberto Guardiani 
ve daha birçok markanın tasarımla- 
rına yer veren Mocassini'de kadın ko- 
leksiyonlarında siyah, platin ve vizon 
tonları ön planda. Taş işlemeli ve tüy 
detaylı botlar en çok ilgi çeken ta- 
sarımlar arasında. Mocassini tasa- 
rımları İstanbul Zorlu Center 
ve Ankara Armada AVM 
mağazalarında sergile- 
niyor. 


s.s.s... 


CAPACITY'DE ŞUBAT 
ÇOK RENKLİ 


Capacity, sömestr sonrası da çocuklara eğlenceli et- 
kinlikler sunmaya devam ediyor. Zeka gelişimini destek- 
leyen aynı zamanda el becerilerini de geliştiren etkinlik 
programı kapsamında 17 Şubat Cumartesi “Tuval Boya- 
ma ve Magnet Boyama Atölyesi” 18 Şubat Pazar “Benim 
Odam Kapı Süsü ve Kanatlı Uçak Yapım Atölyesi”, 24 
Şubat Cumarte- 
si “Amazon Hay- 
vanları ve Deniz 
Canlıları Boyama 
Atölyesi”, 25 Şu- 
bat Pazar “Ahşap 
Boyama Atölyesi” 
aktiviteleri gerçek- 
leştirilecek. 


PANDORA İLE 
AŞKINI ANLAT 


Pandora, Sevgililer Günü'nden önce bir k j 
anket düzenledi. Ankete katılan kadınla-  * j 
rın yüzde 89'unun hediye olarak mücev- K 

her almayı tercih ettiğini söylemesinden 
yola çıkan Pandora, 14 Şubat'a özel dört 
farklı koleksiyon çıkardı. Canlı pembe ve j 
kırmızının ağırlıkta olduğu Aşk Patlaması 

serisinde kalp şeklindeki tektaş yüzük öne 

çıkıyor. Kalpten Gelen Sözler serisinde zin- 

cir küpeler ve zarif kolyeler dikkat çekiyor. 
Öpücükle Mühürlü serisinde emoji temalı 
tasarımlar yer alıyor. Kalbin Anahtarı serisi- 

nin yıldızı ise çıkarılabilir kalp tokasıyla aynı «#. 
zamanda kolye ucu olarak da kullanılabilen |ğ.# 
zincir bileklik. 


. 


SERAMİKSAN'DAN 
YEPYENİ BİR ÜRÜN 


Seramiksan, dış mekanlar için yeni bir ürün çıkarttı. 20 
mm kalınlıktaki Resolute dayanıklı, kaliteli, uzun ömürlü 
olma özelliğiyle dikkat çekiyor. Yer ve duvar karosu ola- 
rak kullanılan Resolute garaj, otopark, bahçe, teras, iş 
yerleri gibi tüm dış mekanlarda kullanılıyor. Çimen üze- 
rine de uygulanabilen seri, gövdesi renkli olarak üretil- 
mesiyle de gerçekçi 
beton görünümü 
isteyenlerin terci- 
hi oluyor. Yangına, 
suya, neme, aşın- 
maya karşı dayanık- 
lığı olan Resolute, 
kaymaz dokusuyla 
da dikkat çekiyor. 


INTIMISSIMI'DEN 14 ŞUBATA 
ÖZEL TASARIMLAR 


Ünlü İtalyan iç giyim marka- 
sı Intimissimi, Sevgililer Günü 
için çok özel bir koleksiyon 
hazırladı. Şık ve zarif çizgilere 
sahip tasarımlarıyla tanınan 
Intimissimi'nin yeni koleksiyo- 
nunda danteller, nakışlar ve 
ipek kumaşlar başrolde. Şef- 
faf kumaşların da kullanıldığı 
koleksiyonda iç giyim parça- 
larının yanı sıra body'ler ve 
gecelikler de yer alıyor. 14 
Şubat özel koleksiyonu “It's 
Time For Fashion” mottosu'y- 
la hazırlanmış. 


DIPTYGUE'DEN 
YENİ BİR KOLEKSİYON 


Sevgililer Günü için eşsiz kokuları göz alıcı ambalajla 
birleştiren ve sınırlı sayıda iki özel seriden oluşan Dipt- 
ygue Özel Sevgililer Günü Koleksiyonu Beymen'lerde ye- 
rini aldı. Gülün büyüleci kokusunu balın sıcaklığı, pudra 
şekerinin yumuşaklığı ve limon ferahlığı ile 
R rr, e bu- 
ie 
el 


luşturan Rose Delight Koleksiyonu, 

ünlü tasarımcı Leslie David'in bir 

Fransız klasiği olan romanük çizgi- 
lerdeki Toile de Jouy kumaş desenle- 
rinden ilham alarak tasarladığı am- 
balajlarıyla dikkat çekiyor. Diptygue 
Eau Rose Koleksiyonu ise; gül ve ka- 
- N melya yağı özleri içeren EDT, roll-on, 


gi 


saç parfümü, el kremi, sabun, el ve 
vücut losyonundan oluşuyor. 


SHERATON İSTANBUL 
ATAKÖY'DE ROMANTİK GECE 


Sheraton İstanbul Ataköy Hotel 14 Şubat Sevgililer Gü- 
nü'nde romantik bir gece geçirmek isteyenleri bekliyor. 
Trendy Lounge & Bar'ın 14 Şubat özel menüsünde var- 
nilyalı somon marin, fesleğenli risotto, yeşil elma sorbe, 
mantarlı dana wellin- 
gton ve misket limon- 
lu marshmellow pay 
yer alıyor. Özel ko- 
naklama paketinde 
çiftler yemekten son- 
ra deniz manzaralı 
odalarda konaklıyor 
ve ertesi gün kahvaltı 
etme imkanına sahip 
oluyor. 


SERENGETİ İLE 
ÇARPICI BAKIŞLAR 


Serengeti, Sevgililer Günü'nde sevdiklerine yaz kış kul- 
lanabileceği bir tasarım hediye etmek isteyenlere farklı 
alternatifler sunuyor. Küçük yüzler için tasarlanan Se- 
rengeti Andrea 2018'de yeni çerçeve renkleriyle dikkat 
çekiyor. El yapımı asetattan yapılmış model, hafif me- 
tal malzemeleriyle konforlu bir şıklık sunuyor. Positano 
modeli ise spektral kontrol filtresi ve polarize sürüş tek- 
nolojisiyle doğadan gelen yararlı mavi ışığı filirelerken 
zararlı mavi ışığı da tümüyle engelliyor. Mineral camları, 
geleneksel camlardan yüzde 20 

daha ince olarak üretiliyor. 
Serengeti mo- 
dellerine Ant 
Optik'te ula- 
şabilirsiniz. 


PAŞABAHÇE'DEN 
GÜLÜMSETEN HEDİYELER 


Sevgililer Günü için özel tasarlanan kolonya seti “Sen- 
Ben & BenSen” kadın ve erkekler için hazırlanmış özel 
içeriğiyle dikkat çekiyor. Sevgililer Günü'ne özel kahve 
fincanları, kupalar, resim çerçeveleri, kalpli minderler 
ve sofraları süs- 
leyecek ürünler 

de 14 Şubata 
özel tasarımlar 
arasında. Tasa- p 
rımlara mağa- 
zaların yanı sıra 
pasabahcema- 
gazalari.com 
adresinden de 
ulaşabilirsiniz. 


SUNGLASS HUTTAN 
SÜRPRİZ İŞ BİRLİĞİ 

Ünlü markaların tasarımlarına yer veren Sunglass Hut, 
4 Şubat için özel bir koleksiyona imza attı. Harf tasa- 
rım sanatçısı Rob Draper ile iş birliği yapan Sunglass 
Hut, “Pick Your Pair” adlı bir kampanya hazırladı. “Still or 
Sparkling”, “French Fries or French Wine”, “Snow White or 
Black Sheep” ve 
“Busy Bee or Lazy 
Cat” mottollarıyla 
arklı yönleri öne 
çıkaran marka, 
stil uzmanlarıyla 
kişiliğinizi yansıtan 
gözlüğü seçmeni- 
ze yardımcı olma- 
yı hedefliyor. 


ISI 


MATULAN 
SERGİSİ | © 


Ünlü ressam 

Tigran Matulian'ın 
Yazılmamış 
Hikayeler/Unwritten 
Stories adlı kişisel 
sergisi Türkiye'de 

ilk defa 21 Şubat'ta 
Sismanoglio 
elelrelele! 
sergileniyor. Sergi, 

9 Mart'a kadar 
devam ediyor. 


HAFTANIN 
KEŞFI 

HOUSE OF DIV 
House of DIV'in 
Megaron 

Jungle adlı 
İlkbahar-Yaz 2018 
koleksiyonuna 
bayıldık! Gümüş 
üzeri altın 
kaplama ve mine 
detaylı tasarımlar, 
markanın şimdiye 
kadarki en renkli 
koleksiyonu. 


.N 
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İSTANBUL DEYİNCE GÖSTERİSİ 


İstanbul hakkında yazılmış şiirlerden 
bir derlemeyle, İstanbul sevgisini, eski 
İstanbula duyulan özlemi ve şehrin 
dönüşüm hikâyesini anlatan, Tiyatro 
Şenay'ın yeni oyunu İstanbul Deyince, 15 
Şubat Perşembe akşamı Gayrettepe KATS 
Sahne'de prömiyerini gerçekleştiriyor. 


Sarmaşık ve Kaf 


Görkem Yeltan 
Vaghar Aghaei 


HAFTANIN OKUMASI 
SARMAŞIK VE KAKTÜS 


Yazar, oyuncu ve yönetmen Görkem 
Yeltan'ın, hayatı her yaşta çocuklar gibi 
sorgulayabilen büyükler için kaleme 
aldığı yeni resimli kitabı Sarmaşık ve 
Kaktüs raflardaki yerini aldı. 


Haftanın etkinlik takvimi 


Lara MUTLU - lara.mutluGalem.comir 


—— vi ALPHONSE 
2 Mucsa 
SERGİSİ 


Paris metro 
duraklarının 
tasarımcısı 

olan Alphonse 
Mucha'ya 
adanan sergi, 5 
Haziran'a kadar 


Müzesi'nde 
görülebilir. Art 
Nouveau akımı 
ilginizi çekiyorsa bu 
sergiyi kaçırmayın. 


OYUN YAZMAK VE 


Başarılı oyun yazarı ve 
yönetmen Sami Berat 
Marçalı'nın Oyun Yazmak ve 
Yönetmek başlıklı atölyesi, 19 
Şubat Pazartesi akşamı TOY 
İstanbul'da başlıyor. Sekiz 
haftalık atölyede Marçalı; 
bir oyuna nasıl yaklaşılması 
gerektiğiyle ilgili güçlü 
deneyimlerini katılımcılarla 
paylaşıyor. 


vossen 
NEDİM SABAN 


MELEK BAYKAL 

VEYSEL DİKER 

EBRU SAÇAR ÖZGÜR YETKİNOĞLU 
CEM GÜLER ve JESS MOLHO 


AMERİKAN TİYATRO TARİMİMİN 
EM UZUN SÜRELİ OYNANAN OYUNU 


HAFTANIN 
FILMI 


Kıvanç Tatlıtuğ'un 
başrolünde yer 
aldığı dram 
türündeki film, bir 
baba-oğul hikayesini 
konu alıyor. Filmin 
yönetmenliğini Bora 
Egemen üstleniyor. 


Kopenhag'daki Arken 


YÖNETMEK ATÖLYESİ BKŞ.YYT 


HAFTANIN 
KONSERİ 


Yalın, 14 Şubat Sevgililer 
Günü'nde TİM Show 


Center'da, ünlü aşk 
şarkılarını seslendiriyor. 


HAFTANIN 
OYUNU 


Paul Portner'ın yazdığı ve 
Amerikan tiyatro tarihinin 
en uzun süreli oynanan 
oyunu olarak Guinness 
Rekorlar Kitabı'na geçen Şen 
Makas, 18 Şubat'tan itibaren 
Tiyatrokare'de oynanıyor. 
Nedim Saban “ın yönettiği, Anıl 
Ateş Işık'ın sahne tasarımını 
yaptığı oyunda, Melek Baykal, 
Veysel Diker, Ebru Saçar Aktaç, 
Özgür Yetkinoğlu, Cem Güler 
ve Jess Molho oynuyor. 
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İLHAM 
ROTASI 


“Çok sık İtalya'ya 
seyahat etsem 
de ilham rotam 
kesinlikle Paris. 
Her sokakta 


bambaşka keşifler 


yapıyorum. 
İnsanlardaki 
şıklık, doğallık 

ve kendine özgü 
stili gözlemlemek 
bana ilham 
veriyor. Ayrıca 
bütün Parisliler 
bence tam bir 
ceket insanı.” 
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FAVORİ 
TASARIM 
OBJESİ 


“Bana ilham veren ve 
özenerek seçtiğim objelerim 
aslında takılarım özellikle 
de vintage olanlar. Çünkü 
nadiren takı takmadan 
sokağa çıkarım o nedenle 
giydiğim kıyafetin uyumu, 
şıklığı, bütünlüğü çok önemli. 
Çok şık güzel vintage bir 
takıdan etkilenip onu ceket 
elbise ya da şık bir smokin 
takım ile hayal edebilirim.” 


.— 


Sorbe markasının yaratıcısı Başak Barlas 
son koleksiyonunun perde arkasını anlattı. 


Lara MUTLU - lara.mutluGalem.comir 


KOLEKSİYONU 
HAZIRLARKEN 


“Klasik jazz dinlerim. 
Olmazsa olmazım ise 
kesinlikle yanan bir mum 
ve hoş kokulardır.” 


STIL IKONLARI 
“Lee Radziwill, 
Caroline de Maigret, 


Barbara Martelo, 
Carine Roitfeld.” 


"KENDİ TARZIMI BİREBİR YANSITTIĞI İÇİN 
ALTI DÜĞME MODELLERİM, KETEN ÇİZGİLİ 
CEKETLERİM VE CEKET PANTOLONLARIM 

KOLEKSİYONDAKI FAVORİLERİM.” 


Dünya çapındaki havalimanlarında 
özel asistanlı karşılama & uğurlama 


Wine 


Havalimanı işletmeleri ve yolcu hizmetlerinde 

bir dünya markası olan, TAV İşletme Hizmetleri'nin 
gücüyle 100'den fazla havalimanında size karşılama ve 
uğurlama hizmetleri sunuyor; dünyanın dört bir yanında, 
sizi evinizdeymiş gibi hissettirmek için çalışıyoruz. 


Tüm uçuş ve güvenlik işlemlerinde | Tüm güvenlik noktalarından 
özel asistanlık hizmeti hızlı geçiş hizmeti 


Airport .com 


Hizmetler; terminal, şehir ve ülkelere göre farklılık gösterebilir. 


Porter 
hizmeti 


Özel yolcu salonlarına 
giriş ayrıcalığı 


